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4905899 BLUE 
One Love Live Tour 


90 dakika / 2003 


| COLDPLAY 


5990449 CHRIS CUNNINGHAM 4908039 COLDPLAY 
The Work Of Director Chris Cunningham Live 2003 


5443979 BEN HARPER AND THE BLİND BOYS OF ALABAMA 
Live At The Apollo 


117 dakika / 2002 (2 DVD) 


115 dakika / 2003 
130 dakika / 2002 
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5992049 DAVE GAHAN 4929589 DAVID GILMOUR 
Live Monsters In Goncert 


2501190 DEPECHE MODE 
One Night In Paris-The Exciter Tour 2001 
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4908299 EMMA SHAPPLIN 
The Concert In Caesarea 
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5990709 GENESİS 


170 dakika / 2002 


LIVE FROM LORELEY. 22 


4901019 KYLIE MINOGUE 
Kyliefever2002 < In Concert-Live in Manchester 
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5997269 MARILLION 


Live At Wembley Stadium Live Live from Loreley 


PETER TOSH 


paul mcartney 


back ip 2 1.5. 


120 dakika / 2003 
123 dakika / 2004 
180 dakika / 2002 
59 dakika / 2002 


5990419 MICHEL GONDRY 5997929 NORAH JONES AND THE HANDSOME BAND 
The Work of Director Michel Gondry Live in 2004 


4779909 PAUL MCCARTNEY 
Back in The U.S, - Concert Film 


5394179 PETER TOSH 
Captured Live 
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170 dakika / 2004 


5993189 PLACEBO 5441879 GUEEN 4921429 RADIOHEAD 
Soulmates Never Die - Live in Paris 2003 Gueen on Fire - Live At The Bowl Meeting People is Easy 


The First U.S, Visit 
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Jerry Bruckheimer 


OKUYUCU MEKTUPLARI 


Bir cnbc-e fanatigi olarak... 
Sizden sadece bir isteğim var 
o da: Hastalık derecesinde 
izledigim üc dizi var... 
1-Without a Trace 
2-Cold Case 
3-CSI:NY 
Bu 3 dizinin ortak bir noktası 
var; ne o peki? Aynı 
yönetmen!! JERRY 
BRUCKHEİMER acaba derginin 
bir sayısında onun hayatı 
hakkında biraz bilgi 
veremezmisiniz? Çünkü sizin 
kanalınızda oynayan 3 ayrı 
dizinin yönetmeni. Sanırım bu 
dizileri benim kadar çok 
severek izleyen ve yönetmenini 
merak eden (foto olarakta) çok 
kişi vardır. 
Saygilar sevgiler.. 

DUYGU 


Sevgili Duygu, 

Dizi seçiminden dolayı seni 
gönülden kutluyor ve adresine 
Cold Case yağmurluk 
gönderiyoruz. Ancak ufak bir 
düzeltme yapmam gerekiyor; 
Jerry Bruckheimer, yönetmen 
değil yapımcı. Zengin ve 
deneyimli bir yapımcı. 


5 


İzlediğin dizilerin geniş bir 
yönetmen kadrosu var. 

CSI: NY ve Without a Trace'in 
yönetmen kadrosundaki ortak 
isim Rob Bailey. Ama dediğim 
gibi bu dizilerin tek bir 
yönetmeni yok, her bölüm için 
ayrı yönetmenle çalıştıkları bile 
oluyor. Örneğin Cold Case'te 
bugüne kadar 24 yönetmen 
çalışmış. Jerry Bruckheimer'a 
dönersek; kendisi üç dizinin de 
“executive producer'ı, düz bir 
çeviri ile “yönetici yapımcı” 
diyebiliriz. Yönetici yapımcı, 
sadece parayı bulmakla 
kalmayıp, finans işlerini bizzat 
yönetiyor, maliyetleri kontrol 
ediyor, örneğimizde, diziyi 
CBS'e pazarlıyor ve güzel para 
kazanıyor. Helal olsun diyoruz. 
Bu işi tek başına da yapmıyor, 
her dizide ortak gibi çalıştığı 
birden fazla “executive 
producer” var. Yönetmeni 
yönetiyor, yaratıcı kadronun 
hesaplı işler yaratmasını 


istiyor, oyuncuların maaşına o 
karar veriyor. Bruckheimer, bir 
nevi dizi patronu. İşin sanatsal 
ve estetik kısmından çok rating 
ve para kısmıyla ilgileniyor. 
Hayata reklamcı olarak 
başlamış, 70'li yıllarda 
yapımcılığın daha karlı bir iş 
olduğunu keşfetmiş. 
Flashdance gibi, dönemin flash 
filmlerinin yanı sıra gişe 
yapmayan filmlere de imza 
atmış. Bugünlere gelmesi çok 
da kolay olmamış, 
eleştirmenlerden hiç haz 
etmemiş. Bir röportajında 
“Eğer eleştirmenleri dikkate 
alarak filim yapsaydım. büyük 
ihtimalle Hollywood'da küçük 
bir apariman dairesinde 
yaşıyor olacaktım” diyor. 

Bir başka röportajında, yaptığı 
işi şu cümleyle tarif etmiş; “Biz 
nakliye işiyle uğraşıyoruz, 
izleyiciyi bir yerden başka bir 
yere taşıyoruz.”. 


CA. 


MÜEGİZE SİSTEM 


Viscelex 


Uyku teknolojisinin geldiği son 


Türkiye'nin en büyük yatak üreticisi İstikbal'den, hafızalı, Viscolex 
teknolojili, mükemmel uyku kalitesi sunan Form-Pedic yatak. 


Viscolex sistemli İstikbal yataklar, vücut ısısına duyarlı, 
yüksek teknolojili, açık hücreli viscoelastik malzemeden 
üretildi. Viscolex sistemli yatak ve yastıkların sert olan yapısı, 
VÜCUİ ısısına, ortam sıcaklığına ve basınca duyarlıdır. Vücut 
formunu alarak yumuşar, vücuda her noktadan tam destek 
sağlar. Vücuda basınç olmadığı için kan dolaşımı rahatlar, 
kas ve sinirler üzerindeki baskı azalır 


— — 


© SAĞLIKLI UYKUYA GEÇİŞ 


Vistolex-sistem omurganın doğal 
durmasını sağlar. Kas ve 
deki baskıyı ve doğal olarak 
aklanan dönme hareketlerini 
ran oranlarda azaltır. 


Viz GİBİ KABUL EDER 


Form -Pedic yatağı par milyonlarca viscoelastik. 
açık hücre yer alır. Vücudunuz, yatağa uyum 
sağlamak için zorlanmaz. Form-Pedic yatak 
ağırlığınızı ve vücut ısınızı hissederek fam şeklinizi 
alır. Vücudunuza tamamen uyum sağlar. 
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Benim iki çocuğum var bu 
Buffy The Vampire Slayer'ı 
izliyorlar ve bana kızınca garip 
garip sesler çıkarıp vampir 
taklidi yapıyorlar. Çok 
korkuyorum ne olursunuz bu 
dizinizi yayından kaldırın ya da 
bir önlemler alın beni çok 
korkutuyorlar... O kadar 
üzülüyorum ki kötü birşey 
olacaklar diye... 

KADIN İZLEYİCİ 


Aman Teyze ! 
Hemen sarımsak bulup, 
çocukların üstüne atın. Biraz 
kötü kokacaklardır, ama 
tehlike bir süreliğine geçer ya 
da en iyisi, korktuğunuzu belli 
etmeyin ve onlara Buffy 
hareketleriyle karşılık verin. 
Son olarak bir şey soracağım: 
“Çocukların gelişimini 
bozuyorlar” diye bizi sürekli 
RTÜK'e siz mi şikayet 
ediyorsunuz Allabaşkına. Yok 
böyle bir şey, bozulmaz 
hanımefendi, inanın bu diziden 
dolayı hiçbir şey olmaz. 
Bugüne kadar olmamış yani. 
C.A. 


Ben derginizin ve kanalınızın 
sıkı takipçilerindenim filan 
felan... Ya bu dergide cevapları 
yazan arkadaş kim ya 
abartmıyorum gerçekten süper 
ya, bu cevapları tek başına mı 
veriyor, yoksa bu altyazı ekibi 
gibi bi ekibiniz mi var. Bu konu 
hakkında bilgi vermenizi 
bekliyorum. 
amylipjz©hotmail.com 


Sevgili Amylpiz, 

Ne biçim isminiz var, nasıl 
telaffuz ediliyor? Önce sizin 
sorunuza cevap verelim. 1590 


kişilik dev bir cevap verme 


merkezimiz var. Özel olarak 
eğitildik, ıspanak ve yoğurtla 
beslendik, özel testlerden 
geçirildik, hiçbir şeyi tam 
olarak öğrenmemeye çalıştık, 
Milli Eğitim Bakanlığı bize 
büyük destek verdi, beynimiz 
günlük düşimme, mümkünse 
düşünmeden sadece cevap 
vermek üzere programlandı, 
hafızamız balık kıvamında, 
kültürümüz “Picasso bir 
ressamdır” sınırında kaldı. Bir 
de Fatih Sultan Mehmet 
İstanbul'u fethetti. Zorlanarak 
bu kadar bilgi verebiliyorum. 


C.A. 


Bir ara bir mail atarak stereo 
yayın ile ilgili bir soru 
sormuştum. Kablo TV 
kullanıyorum, ama yayınlarınızı 
stereo dinleyemiyoruz. Bu 
kablo TV'nin bir yetersizliği 
midir? Stereo alabilmek için 
hangi yayın sistemini 
kullanmamız gerekiyor? Anten, 
Digiturk vo. Bu maili 
derginizde yayınlamak zorunda 


değilsiniz, izleyicilerinize olan 
ilginiz konusundaki inancım 
yıkılmadan önce bana bir 
cevap verin yeter. 

EVREN İNANÇ 


Sayın İnanç, 

Zorunlu değiliz ama size 
vereceğimiz yanıtın başka 
izleyicilere de faydası 
olabileceğini düşünerek, 
mesajınıza Dergi'den cevap 
yazıyoruz. Ülkemizdeki Kablo 
TV şebekesi halen analog 
altyapıyı kullanıyor. Kablo TV 
dijital sisteme geçene dek, 
yayınları stereo iletmesi 
mümkün değil. 

Aynı şekilde çatı anteni ile 
stereo için de karasal dijital 
yayını beklemek zorundasınız 
(daha yıllar var). Fakat 
Digiturk veya dijital uydu 
alıcısı (kısaca çanak) ile 
CNBC-e'yi stereo 
izleyebilirsiniz. Zaten bu 
nedenlerle, dizi - film önlerinde 
'in stereo where available' 
yazıyor ya. 


G.Y 
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İstanbul'un en severek takip 
tiğim etkinliklerinden biri 
olan Uluslararası Film 
Festivali'nin sponsorlarından 
biri olmanızı takdir ediyorum 
ancak festival başlamadan iki 
gün önce, programdaki en 
dikkat çeken filmlerden biri 
olan Brazil'i yayınlamanızı çok 
yanlış buldum. 
Tabii ki filmi sinemada 
izlemenin keyfi ayrıdır, benim 
gibi bir çok insanın da bu keyfi 
tercih edeceğini sanıyorum 
ancak yine de desteklediğiniz 
bir etkinliği bu şekilde sabote 
etmemeniz gerektiğini 
düşünüyorum. 

DERYA KAHVECİ 


© 


Sayın Kahveci, 

Sabotaj denince, bizim 
aklımıza ya boru hattı ya da 
malum fıkra gelirdi. Artık 
sayenizde Film Festivali de 
eklendi. Bizim, sandığınız 
gibi bir hırsımız yok, 
“Festival programındaki 
filmleri peşbeşe çakalım, 
insanları salonda film izleme 


keyfinden vazgeçirelim” filan 


diye konuşup, hain planlar 
yapmıyoruz. Bir tesadüf oldu 
neticede. 

"Eğer Brazil festivalde 
CNBC-e yayınından 2 gün 
önce gösterilseydi, bu kez de 
onlar mı bizi sabote etmiş 
olacaktı?' gibi klişelere 
başvurmadan cevabımızı 
noktalayalım artık. 


G.Y. 


Kanalınızda her gün zırt-pırt 
çıkan iğrenç bir ses var, 
reklamlar başlarken ve 
biterken ...bir adamın 
"ehhhhhhhhhh" şeklinde 
çıkardığı bir sesi nasıl 
yayınladığınıza inanamıyorum. 
Hangi insan bir erkeğin kulak 
tırmalayan bu sesini sürekli 
duymak ister ki! 
Yerken-içerken, çıkarılması 
muaşeret kurallarına uymayan 
ve insanları rahatsız edici 
nitelikte olmakla kalmayıp, 
insanlara saygısızlık manasına 
bile gelebilecek bir sesi her 
gün her dakika yayınlamak 
tuhaf! Böyle bir ses hakkındaki 
bu görüş size saçma gelebilir 


belki ama, kafaya damlayan su 
damlası insanı rahatsız etmez, 
süreklilik arz edince Çin 
işkencesi olur. Bu sese bir son 
verin demiyorum, çünkü 
kanalınızı izlemez oldum. Ne 
yaparsanız yapın. 

SELİM BİRDAL 


Sayın Birdal, 

Dikkatlice dinledik de, o ses 
'ehhhhhhh' değil 'oehhh' 
şeklinde duyuluyor. Bir nevi 
keyif sesi. Mesajınıza yamıt 
vermeden önce, topluluk 
içinde böyle sesler çıkarmak 
saygısızlık, görgüsüzlük sayılır 
mu diye kendi aramızda bazı 
deneyler de yaptık. 

Mesela yemekhanede birkaç 
defa bu sesi çıkardık; kimse 
oralı olmadı, ayıplayan 
bakışlarla karşılaşmadık. 
Yemekhane yemeklerini 
böyle sesler çıkaracak 

kadar lezzetli bulmamıza 
şaşırdılar, o kadar. 

Yine de bu ses yüzünden 
sizi sinirlendirdiğimiz için 
Üzgünüz. 


sizin için 
durmadan çalışarak üreten bir ekip... 
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SİYAH LİDER'MALCOLM X'İN HAYATINI, RENGİNİ YÜKSEK SESLE 
SÖYLEMEYE ÖZEN GÖSTEREN' SPIKE LEE FİLME ÇEKTİ. 
EN KIZGIN İKİ SİYAH, BU FİLMDE BULUŞTU 


“Bugüne kadar hep beyaz adam için döktünüz 
kanınızı. Beyaz adam sizi Kore'ye yolladı, kanınız 
döküldü. Almanya'ya yolladı, kanınız döküldü. Japonlar'la savaşmanız için Güney Pasifik'e yolladı, 
kanınız döküldü. Hep beyazlar için kan akıttınız; 
ama mahallenizde küçük bir siyah kız öldürüldüünde, nedense dökecek kanınız kalmadı.” 

Malcom X 


1960'lı yıllar... ABD belki de İç Savaş'tan bu yana tarihinin en çalkantılı dönemini yaşıyor. Kavga, 
siyahla beyaz arasında, köleyle efendi arasında, 
zenginle yoksul arasında... Bu toz dumanın içinde 
bir adam, Amerika'daki siyahların haklarını dile getiren, dahası, o haklar için canını vermekten sakınmayan bir adam çıktı ve “Sadece gerçek sizi özgür 
kılar” diyerek kitleleri harekete geçirdi. 


Durup dinlenmeden yaptığı konuşmalarla, örgütleyip eğittiği siyah gençlerle ve hayatının her 
alanında verdiği mücadeleyle, “beyaz adam” için 
büyük bir tehdit oluşturdu ve ne yazık ki, diğer 
bütün benzerleri gibi (Martin Luther King, Lumumba, vs..) karanlık bir kurşunla can verdi. 

Malcolm Little (X ona sonradan Müslüman 
toplumun taktığı bir isim, Afrika'daki bilinmeyen 
ailesinin bir sembolü) adıyla 1925 yılında dünyaya geldi. 17 yaşında New York'a gitti. Harlem'deki hayat ona bir cennet gibi gelmişti. Çocukluğun- 
da açlığın ne olduğunu görmüştü ve şimdi Harlem'de uyuşturucu: ve bahis üzerinden yaptığı küçük servet ona yepyeni bir hayatın kapılarını açmıştı. “Amerikan beyaz toplumunun en dibine kadar batmıştım” diye anlatıyor o günleri. 

1946'da hırsızlık suçuyla cezaevine düşüp tam 
yedi yıl kalınca hayatı bir kez daha değişti. Hapis- 
te kendi kendini eğitti ve yeni dostluklar kurdu. 
Müslüman siyah cemaatin lideri Elijah Muhammed'in öğretilerini kabul etti ve din değiştirdi. Dışarı çıkınca da onun lideri olduğu Nation Of Islam 
örgütüne katıldı ve gözde hatiplerinden biri oldu. 


EN KIZGIN İKİ SİYAH 

Her zaman siyahların eşitlik mücadelesinin ön 
cephesinde yer alan ve neredeyse Che Guevara kadar büyük bir efsaneye dönüşen Malcolm X'in hikayesini beyazperdeye aktarmak için en uygun 
isim Spike Lee'den başkası olamazdı şüphesiz. Ne 
de olsa Malcolm X kendisini “Amerika'daki en 
kızgın siyah adam? olarak nitelendirmişti ve başkaları da Spike Lee için aynı cümleyi kuruyordu. 

Spike Lee, Malcolm X'in hayatını anlatan kitabı 
okuduğu lise yıllarını şöyle anlatıyor: 

“Malcolm'un karmaşık görünen her şeyi çok 
net bir şekilde ifade edebilme yeteneği vardı. Doğrudan benimle konuşuyor gibiydi. Siyah adamın 
durumunun sebeplerini anlattı, neden ikinci sınıf 
vatandaş olduğumuzu gösterdi ki bugün bile değişmedi bu. Söylediği her şey bugün için de geçerli. O yüzden bu film tarihi bir belge değildir.” 

Üç buçuk saate yaklaşan süresi ve 33 milyon dolarlık bütçesiyle sadece ağırsıklet bir epik yok karşımızda; yüreğinde haklılığın ateşini hisseden, ezilenden yana sesini çıkarmaktan çekinmeyen, devrim uğruna canını vermekten sakınmayan-bir adamın: trajik öyküsü var. Beyaz üzerine siyahla vurulmuş dev gibi bir X damgası var! 

Emrah Kolukısa 
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Yönetmen: Bill Duke 
Oyuncular: Forest Whitaker, 
Gregory Hines, Robin Givens, 
Zakes Mokae, Danny Glover. 
Yapım Yılı: 1991 


50'li yılların Amerika'sında geçen sürükleyici 
bir gangster öyküsü. Mississippi'nin etkili 
gansterlerinden Slim'in sevgilisi Imabelle, çetenin çaldığı altınlarla ortadan kaybolur. Slim, 
New York'a kaçan sevgilisinin peşini bırakmayacak ve zorlu bir takip başlayacaktır. 


7 JEAN DE FLORETTE 
» 16 Mayıs Pazartesi, 22:00 


> Yönetmen: Claude Berri 
Oyuncular: Yves Montand, 
Gerard Depardieu, 
< Daniel Autueil, 
Elisabeth Depardieu. 
Yapım:Yılı: 1986 


İlk olarak Marcel Pagnol'un, kendi romanından beyazperdeye uyarladığı ama pek de başarılı bulunmayan Jean de Florette, 1986'da 
Claude Berri'nin yeniden çevriminde göz alıcı 
bir filme dönüşmüş. Yves Montand ve Gerard 
Depardieu gibi iki dev oyuncunun başrolleri 
paylaştığı film, Daniel Autueil'e de uluslararası şöhreti getirmişti. 


TRULY, MADLY, 
DEEPLY 
19 Mayıs Perşembe, 22:00 


Yönetmeni: Anthony Minghella 
Oyuncuları: Juliet Stevenson, 
Alan Rickman, Bill: Paterson. 

Yapım Yılı: 1991 


Anthony Minghella, içinde fantastik unsurlar 
da barındıran 1991 tarihli ilk filmi Truly, 
Madliy, Deepiy ile sağlam bir çıkış yapmıştı. 
Avusturya Film Enstitüsü tarafından “yılın en 
iyi filmi? seçilen Truly, Madiy, Deepiy'de Juliet 
Stevenson ve Alan Rickman başrollerde. 


— 
> 
<T 
z 
ce 
< 
> 


ri > 


Me 


CNEC-e 


www.cnbce.com 


ŞİİRİN SİNEMASI 


ANDREİ 


RUBLEV 


RUS SİNEMASININ BÜYÜK USTASI TARKOVSKY, 500 YIL ÖNCENİN İKON 
RESSAMI RUBLEV'İN YAŞAMINI ŞİİRSEL BİR DİLLE ANLATIYOR 


Andrei Tarkovsky'nin (1932-1986) bazı sinema 
tarihçilerine göre son otuz yılın en önemli sinema 
başyapıtlarından biri saydıkları Azzdrej Rublev (Andrey Rublyov), 1966 yılında tamamlanır. 

Filmin bazı sahnelerindeki göndermeler, dönemin 
Sovyet yöneticilerinin tepkisine neden olur ve Moskova'daki gösterimi üç yıl sonra yapılabilir. 
1969'da Cannes Film Festivali'nde FIPRESCI Eleştrmenler Ödülü'nü kazanması ile birlikte film, rahat bir nefes alır ve 1973'te uluslararası dolaşıma 
girer. Üç saatlik yapıtta Tarkovsky, yaklaşık beş 


TARKOVSKY'N 
FİLMİ SİYAH BEYA 
ANCAK FİLM 
SONUNDA, 
RUBLEV 
ESERLER 
RENGARENK BİR 
GEÇİT TÖRE 
YAPIYOR # 


miz 


6 Ze 


yüz yıl öncesini, Rus ortaçağını ve o çağın en büyük 
ikon ressamı Andrei Rublev'i anlatır; ama bu siyah 
beyaz görüntü senfonisinin asıl anlattığı, tüm insanlık tarihinin ortaçağıdır. Ortaçağ ise yaratım, düşünce ve inanç özgürlüklerinin yadsındığı her ortamda kendini gösterir. 


ORTAÇAĞA SIKIŞMIŞ BİR RESSAM 

Filmde Tarkovsky, yaratma özgürlüğü sorununu şiirsel bir görüntü diline dönüştürür. Kendisine 
dilediğince yaratma hakkının tanınmadığı ortaçağ- 
da Rublev (1370-1430), ikon yapmak bir yana, kilise duvarlarına boya çekmekle yetinir. Buna rağmen, koca ustanın acılı bakışları altında, bütün dönemlerin gözde kişileri, içeriksiz yapıtlarını sergilemeyi sürdürürler. Andrei Rublev, direnciyle, bazen 
“boyun eğmemenin? de bir başka özgürlük soluğu 
olabileceğini vurgular. Ona göre, yarına kalabilecek 
biricik şey, yaratıcılıktır. Tarkovsky, ortaçağı yansıtan derinlikli ve gizemli çevre tasarımı, büyülü öyküleri ve kurmacaları ile filmini sürükleyici kılıyor. 

Filmin tamamının siyah beyaz olmasına karşın, 
finalde Rublew'in eserlerinin rengarenk geçişleri, kilise çanlarının yapılışına dair sahneler ve müthiş balonla uçma sahnesinin belleklerden silinmesi zor. 
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KORKU SİNEMASININ USTASI WES CRAVEN, 
YİNE TEKİN OLMAYAN BİR EVİN KAPILARINI ARALIYOR 


Korkunun günümüzdeki büyük ustası o. 

Wes Craven, A Nightmare on Elin Street'le sinema tarihine kendisinin ve Freddy'nin adını yazdırmıştı. Esas filmi: ve üçüncüsünü © yaptı. İV için 
“yan ürünler” gerçekleştirdi. Nighimare on Elm 
Sireebin de yedincincisi olan Wes Craven's New 
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Nigbimare'i çekti. Sonra da Scream'le, onlarca taklitçiyi peşine taktı. “Yeniyetmelerin teker teker öldürülmesi filmlerinin” mucidi denebilecek Wes Craven, Seream'le bu işe hatırı sayılır bir mizah da katmişti. 

Onların arasında bir yerde de The People Under 


“he Siiri (1991) yap 


tabilmesinde. 

Merdivenin altında yaşayan insanların macerasında, hem filme adını veren bu bahtsızlar adına, 
hem onların mukabelede bulundukları adına korkabilirsiniz. Ayrıca, korku filmi seyircisi olarak da 
düpedüz korkuyorsunuz. Wes Craven'ın yazıp yöörealisi korku komedisinin esin kay: 


anne babanın gerçek hikâyesi. Craven, iki zirve 
© (Elm Street ile Scream) arasındaki bu filminde zen- 


© ( gin bir yelpazeye yönelmiş: Korku, aksiyon, hiciv, 


sevgilisine ( 
oluyor; ama 


RA anlar ve eve dışarıdan 
girebilecek herhangi biri için 
çeşitli sürprizleri var: Tuzaklar, vahşi bir Rottweiler, 
duvarlar arasındaki: boşluk- 
ta dolaşan dilsiz bir kaçık ve 
bodruma kilitlenmiş bir 
grup. solgun yüzlü, yaralı 
yamyam. 

Aksiyon heyecan verici, 
film de genelinde hem hayli 
Wes Cravân | tedirgin edici, hem de yer yer 
eğlenceli. Craven, evi çok iyi 
kullanarak, “perili ev sınıfından filmlerin en iyilerinden birini yapmış. İnanılırlık sınırını aştığı olsa 
bile önemsiz, çünkü bilim-kurgu ile korku filmleri 
ve fantastik filmlerin, gerçek sınırlarıyla kısıtlı olma mecburiyetleri yok. Bu ev de hem bekçiler hem 
de mahpuslar tarafından hazırlanmış tuzakları ile 
hayal gücünün şaşkınlık verici bir ürünü. Wes 
Craven'ın The People Under ihe Siairs'te anlattığı 
korku hikayesi, bir yandan da masalı andırıyor. 

Masallar ise temelde hep korkutucudur zaten. 
Sevin Okyay 


venin, bir korku filmi yönetmeni olarak üstünlüğü, gerçekten korku- 


KAÇIRMAYIN 


HAWKS 


7 Mayıs Cumartesi, 
01:00 


Yönetmen: Robert Ellis 
Miller 

Oyuncular: Timothy Dalton, 
Anthony Edwards, Janet 
McTeer, Camille Coduri. 
Yapım Yılı: 1989 


BETRAYED 


14 Mayıs Cumartesi, 
01:00 


Yönetmen: Costa Gavras 
Oyuncular: Debra Winger, 
Tom Berenger, John Heard, 
Betsy Blair. 

Yapım yılı: 1988 


OUADROPHENIA 


21 Mayıs Cumartesi, 
01:00 


Yönetmen: Franc Roddam 
Oyuncular: Phil Daniels, 
Leslie Ash, Philip Davis, 
Mark Wingett, Sting. 
Yapım Yılı: 1979 


BILLION 
DOLLAR BRAIN 
28 Mayıs Cumartesi, 
01:00 

Yönetmen: Ken Russell 
Oyuncular: Michael Caine, 
Karl Malden, Françoise 


Dorleac, Oscar Homolka, 
Ed Begley. 


İŞ Yapım Yılı: 1967 
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KAÇIRMAYIN! 


MARTIN:SULIK'İN HAYALİ 


KRAJINKA 


DOĞU AVRUPA'DA OLDUĞUNU TAHMİN ETTİĞİMİZ BİR KASABA. 
MARTIN SULIK, KRAJINKA'DA 


YİNE KENDİNE ÖZGÜ BİR HİKAYE ANLATIYOR 


Sloven yönetmen Martin Sulik'in- olağanüstü 
Bahçe ! Zahrada'sını CNBC-e ekranında izlemiştik: Sulik; bu filmden beş yıl sonra çektiği Krajın- 
ka'da da, “sınırsız muhayyilesini? konuşturarak, 
adını vermediği bir:kasaba:yaratımış. 

Kasabanın, coğrafi olarak Doğu “Avrupa'da, 
hatta sabık Çekoslovakya”da: olmasi “gerekiyor; 
karakterleri'ise, evrensel hitelik taşıyor.” © n 

Bir doktor, boğazına böğürtlen kaçımış bir ço: 
cuğun gırtlağından aşağı sigara dumanı üfleyip, 


mucizevi bir şekilde hayatını kurtarıyor. Bif saat 


çinin “pek arzulu'dulu?, sevişme karşılığı, bir askere cep saati vaat ediyor. Zalim “bir. çiftçinin 


hapsettiği gezginci, çaresiz kalınca kendisine zulmedenlerin cehaletinden yararlanıyor. 

Sulik, hayali“mekandaki insan vinyetlerinin 
arasına, dönemi belirleyen siya beyaz bölümler 
de koymuş. Bir Kasabanın terk edilmiş sokaklarından geçen bir kamyonetten megafonla, Yahudilerin kenti boşaltması, için ayrınnılı talimat 
yükseliyor. 

Daha sonraş$iyahbeyaz bir'bölüm; komünist: 
lerin anti Vatikan propagandası üzerinde yoğunlaşiyor: Demek ki 20. yüzyılın “ortalarındayız; 
ama Sulıktım seyircileri onun -hayal dünyasının 
serçekle hep imece bağları olduğunu bilir nasılsa. 


iner me BE, 


www.lacoste.com 


LACOSTE 


GÜNSAL 


Sati ve kebivelik Epa Tie voşm. Hamidiye Caddesi Şah-As Han Kat: 3 No: 38 34420 Sirkeci-İstanbul Tel: (0212) 528 19 30 - 5223031 Pbx Fax: (0212) 513 6336 
gunsal&gunsal.com www.gunsal.com 


22:00 


1S, 


5 May 


Sneakers, 


ya 


CNEC-e 


www.enbea.com 


İFRECİLER 


SNEAKERS 


İŞİNİN UZMANI BİR 'HACKER' EKİBİ... 


ELLERİNE GEÇEN ŞİFRE KIRICININ 


GÜCÜ, HEM ŞAŞIRTICI HEM DE KORKUTUCU 


Başrolünü Robert Redford gibi bir devin üstlendiği Szeakers'ın afişinde “Ne olduğunu söyleyebiliriz, ama sonra seni öldürmemiz gerekir” yazıyor. 

Filmde Redford, hacker'lardan oluşan bir ekibin 
lideri olan bilgisayar güvenliği uzmanı Martin Bishop'ı canlandırıyor. Bilgisayar korsanlarının en aktif olduğu 9O'ların başında çekilen Şifreciler (Sızeakers), hackerların şifre çözümü tekniklerini anlatan 
ilk film olma özelliğini taşıyor. 

Filmin yönetmeni, Field of Dreams'in senaryosuyla (aynı zamanda yönetmişti) Oscar'a da aday 
gösterilen Phil Alden Robinson. Şifreciler'in senaryosunda da Larry (Lawrance) Lasker'la birlikte Robinson'un imzası var. 

Dikkatli sinemaseverler, Lasker imzasını 1983 
yapımı War Games'in yazar kadrosundan da haurlayacaktır. Lasker, bu filminde de bilgisayar korsanlarını konu edinmişti. David 
Lightman adlı karakter, bir şirketin 
sistemine düşünerek, 
ABD askeri savunma sistemini 
deliyordu. Genç bir hacker 
portresi üzerinden, bil- 


girdiğini 


gisayar korsanlarını 


anlatan heyecanlı bir film olan War Gares'den 
yaklaşık 10 yıl sonra, Robinson'la birlikte Sneakers'ın senaryosunu yazdı. Bu kez sahnede, devlet 
kurumlarıyla dirsek temasında çalışan profesyonel 

hacker'lar var. Uzmanlık alanları da şifre kırmak. 
Sifreciler, “teknolojik gerilim” olarak tarif edebileceğimiz türün en iyi örneklerinden, öncü bir film. 
Başroldeki Robert Redford'a, parlak bir yıldız kadrosu eşlik ediyor: Sidney Poitier, David Strathairn, 
Dan Aykroyd, River Phoenix, Mary MeDonnell 

ve Ben Kingsley. 


vakit geçirdiği sizin için ne 
kadar önemli? 
Milyonlarca çocuk ilk kahramanlarıyla 


küçük yaşlarda tanışır. 
Doğru kahramanı bulmak önemlidir. 


Pedagogların ve eğitimcilerin işbirliğiyle 
hazırlanan Clifford filmleri, çocuğunuzda görmek 
isteyeceğiniz 1O fikir çerçevesinde geliştirilmiştir. 
Paylaşmak, kendine güvenmek, doğruyu söylemek 

gibi bu “Küçükleri Büyüten 10 Fikir”, her VCD'de 
bulunan anne-baba el kitabında da yer alır. 


Çocukların İngilizce Eğitimini Destekler 
VCD'ler ve kitaplar hem Türkçe hem İngilizce'dir. 


Her VCD'nin İçinde 
Anne-Baba Eİ Kitabı Bulunur 


Bu kitaplar, Clifford öykülerinden yola çıkarak 
çocuklarınızın gelişimine nasıl katkıda 


.. m bulunabileceğinizi anlatır. 
85 ülkede tüm Aktivite ve Okuma Kitaplarıyla 
efeYeli) kların sevgilisi Okulöncesi Gelişimi Destekler 


Okulöncesine yönelik Clifford aktivite kitapları, 


Büyük Kırmızı çocukların okuma-yazma yeteneğini, matematik 


zekasını, el-göz koordinasyonunu geliştirir. 


Köpek Clifford, 
şimdi Türkiye'de! 
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TROP TARD (2 Mayıs) 
Yönetmen: Lucian Pintilie 
Oyuncular: Razvan Vasilescu, 


Cecilia Barbora, Dorel Visan. 


LE VENT NOUS 
EMPORTERA (9 Mayıs) 
Yönetmen: Abbas Kiarostami 
Oyuncular: Behzad Dourani, 
Ali Rıza Naderi, Masood. 


JEAN DE FLORETTE 

(16 Mayıs) 

Yönetmen: Claude Berri 
Oyuncular: Yves Montand, 
Görard Depardieu. 


LANDSCAPE (23 Mayıs) 
Yönetmen: Martin Sulik 
Oyuncular: Vilma Cibulkova, 
Jiri Pecha, Marian Labuda. 


ZHANTA! (30 Mayıs) 
Yönetmen: Jia Zhang Ke 
Oyuncular: Wang Hong Wei, 


Yönetmen: Alex Cox 
Oyuncular: Harry Dean 
Stanton, Emilio Estevez. 


BEAUTIFUL PEOPLE (10 Mayıs) 


Yönetmen: Jasmin Dizdar 


Oyuncular: Charlotte Coleman, 


Charles Kay, Rosalind Ayres. 


PLAYING MONA LISA 
(17 Mayıs) 
Yönetmen: Matthew Huffman 


Oyuncular: Alicia Witt, Harvey 


Fierstein, Elliott Gould. 


AUSTIN POWERS (24 Mayıs) 
Yönetmen: Jay Roach 

Oyuncular: 
beth Hurley, Robert Wagner. 


THE KING OF COMEDY 
(31 Mayıs) 
Yönetmen: Martin Scorsese 
Oyuncular: Robert De Niro, 


ike Myers, Eliza- 


FAMILY LIFE (4 Mayıs) 
Yönetmen: Ken Loach 
Oyuncular: Sandy Ratcliffe, 
Bill Dean, Grace Cave, 
Malcolm Tierney, 

Alan MacNaughton. 


FAMILY PLOT (11 Mayıs) 
Yönetmen: Alfred Hitchcock 


Oyuncular: Karen Black, Bruce 
Dern, Barbara Harris, William 


Devane. 


PAN TADEUSZ (18 Wayıs) 
Yönetmen: Andrzej Wajda 
Oyuncular: Boguslaw Linda, 
Daniel Olbrychski, 

Andrzej Seweryn, 

Grazyna Szapolowska. 


ANDRET RUBLEV (25 Mayıs) 
Yönetmen: Andrei Tarkovsky 
Oyuncular: Anatoli Solonitsin, 
Ivan Lapikov, Nikolai 
Sergeyev, Nikolai Grinko. 


SNEAKERS (5 Mayıs) 
Yönetmen: Phil Alden 
Robinson 

Oyuncular: Robert Redford, 
Sidney Poitier, Ben Kingsley, 
Dan Aykroyd, River Phoenix. 


THE PAPER (12 Mayıs) 
Yönetmen: Ron Howard 
Oyuncular: Michael Keaton, 
Robert Duvali, Glenn Close, 
Marisa Tomei, Randy Ouaid. 


TRULY, MADLY, DEEPLY 
(19 Mayıs) 

Yönetmen: Anthony Minghella 
Oyuncular: Juliet Stevenson, 
Alan Rickman, Bili Paterson, 
Michael Maloney. 


MALCOLM X (26 Mayıs) 
Yönetmen: Spike Lee 

Oyuncular: Denzel Washington, 
Angela Bassett, Albert Hali, Al 
Freeman Jr., Delroy Lindo. 


Liang Jing Dong, Zhao Tao... Jeppy Lewis, Diahnne Abbott. 
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ZHANTAI Mao'dan sonra Çin'de 
yaşanan değişiklikler. 


REPO MAN Bu filmde her şey var: Aksiyon, 
komedi, hükümet komplosu hatta UFO'lar bile! 


LE VENT 
NOUS 
EMPORTERA 
Dört kentlinin, 
Iran'ın 
kuzeyindeki bir E 
köye 
gelmeleriyle 
yaşanan 
gelişmeler. 


THE KING OF COMEDY 
Times Meydanı'nda ünlüleri bekleyip 
imza toplayan Rupert Pupkin'in şöhret 
olma çabası. 


“Ben doğuştan yalancıyım...” 
Jederice Fellini 


Fellini, sinema tarihinin tartışmasız en büyük ustalarından biri 
olduğu gibi, gündelik hayatımızdaki bazı sözcüklerin de mucididir: 
Paparazzi ilk kez “Dolce Vita” filminde kullanılmış ve tüm dünya 
dillerine girmiştir. Dünya çapında 108 yönetmen tarafından tüm 
zamanların en iyi 10 yönetmeninden biri seçilen Fellini, İngiliz Film 
Enstitüsü'nce "yönetmenlerin yönetmeni" ilan edilmiştir. “Gerçek 


Dim Buyyapa 


yaşam bir düştür” diyen Fellini'nin filmleri görsel bir şölendir 


Faianco Feiyi 


5 Oscar ödüllü bu 'sihirbaz'ın, Yeni Gerçekçilik'ten başlayıp 
posi-modernizmde noktalanan sinema kariyerinin en önemli 


yapıtları, 4 DVD'lik bir koleksiyon seti olarak, Türkçe dublaj ve 


K 
liç 


Türkçe menü seçenekleriyle sunuluyor. Üstelik ilk "Daparazzi" > 


Tazio Secchiaroli'nin çarpıcı Fellini fotoğrafları da büyük boy, kuşe kağıda basılı 96 sayfalık bir albüm 
olarak bu sette yer aliyor. Fellini, parlak dehası ve engin düş gücüyle dünyanın dört bir yanındaki izleyicilere 
unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor... 


Federica Fellini 


4 


“IVitelloni, Fellini'nin en 
sevdiğim filmlerindendir. 


ilham verdiğini anlatan Çekip gitmeyi arzulayan 
mektuplar yazardım ona. ama güven dolu evlerini 

81/2 filminde Marcello terk etmekten korkan bu 
Mastroianni karakterinin — Biz yönetmenler genç adamların sahip olamadığım 
bana ne kadar önemli bir ondan çok şey toyluğunu çok iyi güce sahip olduğu için 
model olduğunu, onunki öğrendik.” yakalamıştır. New York'lu (kıskanıyorum. Benim için 
gibi bir hayat yaşadığımı bir genç olarak, ben de Fellini sinema demektir. 

anlatırdım.” 


m Sr 


onlar gibiydim.” 
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THE MIGHTY GIEEN Siyah bir polis 
şefinin başından geçenler. 


FRONT PAGE ir 
Komedi m © 


filmlerinin 


gereken bir 


MACERA 
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STAND BY ME (6 Mayis) 
Yönetmen: Rob Reiner 


Oyuncular: Wil Wheaton, River 


Phoenix, Kiefer Sutherland, 
Corey Feldman. 


A RAGE IN HARLEM 

(13 Mayıs) 

Yönetmen: Bill Duke 
Oyuncular: Forest Whitaker, 
Gregory Hines, Robin Givens, 
Zakes Mokae, Danny Glover. 


THE MIGHTY GUINN 
(20 Mayıs) 
Yönetmen: Carl Schenkel 


Oyuncular: Denzel Washington, 


Robert Townsend, James Fox, 
Mimi Rogers. 


THE PEOPLE UNDER 

THE STAIRS (27 Mayıs) 
Yönetmen: Wes Craven 
Oyuncular: Brandon Adams, 
Everett McGill, Wendy Robie, 
Ving Rhames. 


Ae 


efsane iki 5 


isminin Ş ybuluştuğu —— . 


Front Page 


kaçırılmaması (8 / 


komedi. j 


tw 
ie 


? > ai 


THE FRONT PAGE (7 Mayıs) 
Yönetmen: Billy Wilder 
Oyuncular: Walter Matthau, 


Jack Lemmon, Carol Burnett, 


Susan Sarandon. 


ROXANNE (14 Mayıs) 
Yönetmen: Fred Schepisi 


Oyuncular: Steve Martin, Daryl 


Hannah, Rick Rossovich, 
Shelley Duvall. 


THE KILLING (21 Mayıs) 
Yönetmen: Stanley Kubrick 
Oyuncular: Sterling Hayden, 


Coleen Grey, Vince Edwards, 


Jay C. Flippen. 


IRIS (28 Mayıs) 

Yönetmen: Richard Eyre 
Oyuncular: Judi Dench, Kate 
Winslet, Jim Broadbent, 
Hugh Bonneville. 


GATHERING STORM 
farklı bir bakış. 


Winston Churchill/in hayatına 


Bur rw 
DADA COUNT 
ON ONE MAN 


HOUSE CALLS 7 Mayıs) 
Yönetmen: Howard Zieff 
Oyuncular: Walter Matthau, 
Glenda Jackson, Art Carney. 


PARENTHOO0D (14 Mayıs) 
Yönetmen: Ron Howard 
Oyuncular: Steve Martin, 
Tom Hulce, Rick Moranis, 
Jason Robards Jr., Martha 
Plimpton, Keanu Reeves. 


PATHS OF GLORY (21 Mayıs) 
Yönetmen: Stanley Kubrick 
Oyuncular: Kirk Douglas, 
Ralph Meeker, Adolphe 
Menjou. 


GATHERING STORM 
(28 Mayıs) 

Yönetmen: Richard 
Loncraine 

Oyuncular: Albert Finney, 
Vanessa Redgrave, Jim 
Broadbent, Linus Roache, 
Lena Heady. 


HAWKS (7 Mayıs) 
Yönetmen: Robert Ellis 
Miller 

Oyuncular: Timothy Dalton, 
Anthony Edwards, Janet 
McTeer, Camille Coduri. 


BETRAYED (14 Mayıs) 
Yönetmen: Costa Gavras 
Oyuncular: Debra Winger, 
Tom Berenger, John Heard, 
Betsy Blair. 


OUADROPHENLİA (21 Mayıs) 
Yönetmen: Franc Roddam 
Oyuncular: Phil Daniels, 
Leslie Ash, Philip Davis, 
Mark Wingett, Sting. 


BILLION DOLLAR BRAIN 
(28 Mayıs) 

Yönetmen: Ken Russell 
Oyuncular: Michael Caine, 
Karl Malden, Françoise 
Dorleac, Oscar Homolka, 
Ed Begley. 


THE KILLING Eski bir mahkum, 
emekli olmadan önce son kez "bir 
vurgun” planı yapmaktadır. 
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Le vent 
nous emportera 


her pazartesi 22:00 


Yönetmen: Jia Zhang Ke 
Oyuncular: Wang Hong Wei, Liang Jing Dong, Yang Tian-yi, Zhao Tao. 
Yapım Yılı: 2001 Süresi: 148 Dakika 


Yönetmen: Lucian Pintilie 

Yapım Yılı: 1996 Süresi: 98 Dakika 

Trop Tard, bir işçinin ölümünü araştıran 
acemi bir savcı ile topografya uzmanı bir 
kadının başından geçenleri anlatıyor. 
Madendeki ilk teftişinde son derece sağlıksız ve tehlikeli çalışma koşulları oldu- 


Yönetmen: Abbas Kiarostami 


Oyuncular: Razvan Vasilescu, Cecilia Barbora, Victor Rebengiuc, Dorel Visan. 


gunu gözlemleyen savcı Costa, bir rapor 
yazarak madenin yöneticilerini uyarır. İş 
adamlarını ikna edemeyecektir ve işlerini 
kaybetmek istemeyen maden işçileri de 
bu duruma itiraz etmeye çekinmektedir. 


Oyuncular: Behzad Dourani, Ali Rıza Naderi, Masood Mansouri, Bahman Ghobadi. 


Yapım Yılı: 1999 Süresi: 114 Dakika 
İran sinemasının en tanınan ismi Abbas 
Kiarostami, Le Veni Nows Emportera'da 
dört kentlinin, İran'ın kuzeyindeki bir 
Kürt köyüne gelişlerini anlatıyor. 
Film özellikle bu dörtlüden, köylülerin 


Yönetmen: Claude Berri 


“mühendis” olarak hitap ettikleri bir adamın hikayesi üzerinde odaklanıyor. 
Mühendis, hazine aradığını iddia etmiş 
olsa da, aslında yaşlı bir kadının sağlık 
durumuyla çok daha ilgili gibidir. 


Oyuncular: Yves Montand, Gerard D&pardieu, Daniel Autueil, Elisabeth Depardieu. 


Yapım Yılı: 1986 Süresi: 116 Dakika 

Ünlü yazar Marcel Pagnol'un, L'Eau des 
Collines adlı romanından beyazperdeye 
aktarılan film, dönemin en büyük bütçeli filmleri arasında yer alıyordu. Uzun bir 
aradan sonra doğduğu köye dönen Ugo- 


Yönetmen: Martin Sulik 


lin'in en büyük hayali, karanfil yetiştirmektir. Bu işten para kazanılabileceğini 
düşünen amcası Le Paper, yeğeni için bir 
tarla aramaya başlar ve komşusu Jean 
Cadoret'nin çiftliğinde karar kılar. 


Oyuncular: Vilma Cibulkova, Jiri Pecha, Marian Labuda, Jan Kraus. 


Yapım Yılı: 2000 Süresi: 112 Dakika 

Krajinka (Landscape), hayali bir kasabanın sakinlerinin, gerçek hayattaki çalkantılarla karşılaştıklarında yaşadıkları 
tuhaf durumları resmediyor. Eski Çekoslovakya'da bir yerlerde olan bu hayali 


Kültürel devrimin can çekiştiği 1979'da 
küçük bir köy olan Fenyang'da da Batı 
kültürünün etkileri kendini göstermeye 
başlamıştır. Bu çalkantılı dönemin içinde 
yollarını bulmaya çalışan Minliang ve 


kasabada, kendisini baştan çıkaran kadının aklında başka hesaplar olduğunu anlayan bir asker, hırsızlık yaparken yakalanan bir serseri ve geçmiş yıllarını yad 
eden iki kadınla tanışacağız. 


Chang Jun, henüz yasalarca yasak olmasına rağmen birlikte yaşamaya karar verir. Dahil oldukları müzik grubunun da 
çizgisi değişmiş, geleneksel tınıların yerini Batı ezgileri almaya başlamıştır. 


LUCIAN PINTI 


SANSÜRLE BAŞI DERTTEN BİR TÜRLÜ 
KURTULMAYAN PINTILIE, 
YÖNETMENLİĞE TİYATRODA BAŞLADI 


Uluslararası İstanbul Film Festivali sayesinde tanıdığımız 
sinemacılardan olan Lucian Pintilie, Bükreş'teki Tiyatro ve 
Sinematografik Sanat Enstitüsü'nden (ATC) mezun oldu. 
1933 doğumlu senarist/yönetmen, Romanya'da doğdu; 
ama bazı kaynaklara göre doğum yeri olarak belirtilen Tarutino köyü şimdi Ukrayna'da. 

Yönetmenliğe tiyatroda başladı. 1956'dan itibaren hem 
klasik, hem çağdaş yazarların imzasını taşıyan oyunlar sahneledi, uluslararası festivallere katıldı. Daha Sonra TV'de 
çalıştı, habercilikte ve tiyatro. programlarında yoğunlaştı. 
Yeniden tiyatroya döndü, çoğu festivallerde sunulan otuzu 
aşkın oyun sahneledi. Yönetmen olarak sinemaya girişi, 
1965'te oldu. Sansürle başı hep dertteydi. Bu arada Paris'e yerleşen Pintilie kendini tiyatroya verdi, sinemaya ancak Çavuşevsku rejimi düştükten sonra döndü 


DANIEL AUTÜUEİL 


FRANSA'NIN EN SAYGIN OYUNCULARINDAN BİRİ. BU AY ONU, İLK BÜYÜK 
ATILIMINI YAPTIĞI FİLMİNDE 'KÖTÜ ADAM” OLARAK İZLEYECEĞİZ 


Fransız sinemasının, Gârard Döâpardieu'den sonraki en 'aşina yüzlü' aktörü Daniel Auteuil, ülkesi- 
nin en saygın oyuncularından biri. Özel hayatında 
da daha çok meslektaşları yer alıyor. İçlerindeki en 
sansasyonel beraberliği, L'Amour en Douce'u 
(1985) çevirirken karşılaştığı Emmanuelle Bâart 
ile yaşadı. O sıralar Anne Jousset'den bir kızı olan 
Auteuil'ün 1992'de de Bâart'dan Nelly adlı bir kızı 
oldu. Şimdi aktris Marianne Denicourt ile birlikte. 

Auteuil bu ay, Claude Berri filmi Jean de Floret'de, kötü adam Cesar Soubeyran'ın (Yves Montand), aynı derecede berbat yeğeni Ugolin'i oynu- 
Esi yor. Auteuil, oyuncu olarak ilk büyük atılımını bu 
i imle yaptı. Ügolin rolü ca bir Cesar, bir de BAF- 
i A Odulu getirdi. Ertesi yii çevrilen devam filmi Mamon des Sources'ta da ayn! haşarıyı sürdürdü ve 
İ bu filmde de Beart'la bliikte oynadı. 
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REPO MAN 


Yönetmen: Alex Cox 


Yapım Yılı: 1984 Süresi: 88 Dakika 

Otto, süpermarketteki işinden kovulmuştur. Bu sırada tanıştığı Bud, ona karısının kötü bir semtte bıraktığı arabasını 
getirmesi için 25 dolar teklif eder. Otto, 
bir süre sonra Bud'ın ona yalan söyledi- 


BEAUTIFUL PEOPLE 


Yönetmen: Jasmin Dizdar 


“TME BEST MOVE ÖF THİS MILLENMIUMI” 
“STUNNINGİA FILM THAT UYES UP 
FO 1S. AMBİTİDUSNESS. 


Yapım Yılı: 1998 Süresi: 102 Dakika 

13 Ekim 1993. Londra. İngiltere milli 
futbol takımı, Dünya Kupası elemelerin- 
de kritik bir maç için Hollanda ile karşılaşır. Aynı günlerde Bosna'da savaş vardır. Serebrenica işgal altındadır ve Birleş- 


LAYING MONA LISA 


© Yönetmen: Matthew Huffman 


10 MAYIS 


Yapım Yılı: 2000 Süresi: 92 Dakika 

Piyanist olan Claire erkek arkadaşı tarafından terk edilmiş, evinden atılmış, üstüne bir de depremler kenti San Francisco'da depremle tanışmış ve önemli bir 
. müzik yarışmasından red cevabı almıştır. 


17 MAYIS 
İ i 


) 


AUSTIN POWERS 


Yönetmen: Jay Roach 


Yapım Yılı: 1997 Süresi: 90 Dakika 

Moda fotoğrafçılığı yapan Austn Powers aslında bir gizli ajan. Dr. Evil adlı 
bir “kötü adamın? peşinde. Tam yakalayacakken Dr. Evil kendini “dondurunca' 
çirkin ajanın başka bir seçeneği kalmıyor 


24 MAYIS 


THE KING OF COMEDY 


Yönetmen: Martin Scorsese 


Yapım Yılı: 1983 Süresi: 104 Dakika 

Ailesinin bodrum katında yaşayan Rurpert Pupkin, Times Meydanı'nda ünlülerin yolunu kollayıp imza toplamaktadır. 
Kendisini büyük bir komedi dehası ola- 


31 MAYIS 


#55 


Me — © . rak gören Pupkin'in en büyük idolü ise 


Oyuncular: Harry Dean Stanton, Emilio Estevez, Tracey Walter, Olivia Barash. 


ğini anlar. Bud'ın asıl işi arabalara el 
koymaktır”. Aynı sıralarda nötron bombası üzerine çalışmalar yapan bir bilimadamı, arabasının bagajına ışıklar saçan 
bir şey koyarak yola çıkmak üzeredir. 


Oyuncular: Charlotte Coleman, Charles Kay, Rosalind Ayres, Roger Sloman. 


miş Milletler harekete geçmek üzeredir. 
Biri Sırp diğeri Hırvat iki kişi, Londra'da 
bir otobüste karşılaşır. Birbirlerini tanıyan iki mülteci kavga eder. Londra sokaklarında çılgın bir kovalamaca başlar. 


Oyuncular: Alicia Witt, Harvey Fierstein, Elliott Gould, Brooke Langton 


Yine de asıl sorunları henüz başlamamıştır. Kendisine hiç de uygun olamayacak 
bir adama gönlünü kaptıran Claire, tekrar ailesiyle yaşamaya başlayınca dünyanın kaç bucak olduğunu anlayacaktır. 


Oyuncular: Mike Myers, Elizabeth Hurley, Robert Wagner, Michael York 


ve o da İngiliz Hükümeti'nin kontrolünde derin dondurucuya giriyor. 

30 yıl sonra, Dr. Evil da Austin Powers 
da uyanıyor ve zorlu takip kaldığı yerden 
yeniden başlıyor. 


Oyuncular: Robert De Niro, Jerry Lewis, Diahnne Abbott, Sandra Bernhard. 


ünlü komedyen ve talk-show ustası Jerry 
Langford'dur. Günün birinde Langford'un programına çıkıp şöhret olmayı 
hayal eden Pupkin, amacına ulaşmak için 
her yolu denemeye kararlıdır. 


HARRY DEAN 
SIANTON 


ŞÖHRETİ ÇOKTAN HAK ETTİĞİ HALDE 
'NİÇİN ONU HERKES TANIMIYOR” 
SORUSUNUN NET BİR KARŞILIĞI YOK 


Kimi aktörler, ne kadar yetenekli olursa olsunlar, şöhretin eşiğinden içeri adım atamazlar bir türlü. Paris, Texas 
gibi bir filmin kayıp ruhunu oynamış olsalar da. Harry Dean Stanton (79), bu aktörlerden biri. 

Ayın filmlerinden Repo Man'de de göreceğimiz gibi, pek 
az oyuncuya nasip olmuş bir değişkenliğe sahip. Yüzü aşkın filmde ve elli TV epizodunda oynamasını da buna borçlu olsa gerek. İkinci Dünya Savaşı'ndan geldikten sonra 
Kentucky'de Pygmalion'la ilk kez sahneye çıktı, sonra da 
California'ya gidip saygın Pasadena Playhouse'ta okudu. 

Erkek korosunda, çocuk tiyatrosunda çalıştı, sonra Sinemaya geçti. Çok kovboy ve asker oynamışlığı vardır, 
ama Alex Cox'ın kült filmi Repo Man'de, taksiti ödenmemiş arabaları geri alan Bud'ı oynuyor. Üstelik The Harry 
Dean Stanton Band'le de halen gitar çalıp şarkı söylüyor. 


JERRY LEWİS 


DEAN MARTIN'IN DİĞER YARISI OLARAK 
BİLİNİYOR. ÖZGÜN OYUNCULUĞUNA HAYRAN 
OLANLAR KADAR, ONU ELEŞTİRENLER DE VAR 


Robert De Niro, The King of Comedy'de, idolü olan komedyen 
kadar meşhur olmak için her şeyi göze almış Rupert Pupkin'i oynuyor. Buna karşın, Martin Scorsese imzalı filmin esas ilgi noktası, ülkesi ABD'den çok, Avrupa'da ve özellikle de Fransa'da 
sevilen Jerry Lewis'in ciddi oyunu oldu. 

İzleyicilerinin bir kısmı onu çocukça ve 'salakça' 
bir oyunculuk yöntemi tutturmakla suçlarken, 
bir kısmı da filmlerine Amerikan değerlerinin 
keskin eleştirileri gözüyle bakmıştır. 

Lewis savaş sonrası dönemin en büyük yıldızlarından biriydi. Çoğu filmini yazıp yönetmesi ve yapımını üstlenmesi de onu Chaplin ve 
Keaton geleneğinde bir sinemacı yapmıştı. Yine de adını sinema tarihine, Dean Martin'le 
müthiş bir ikili kurmuş enerjik komedyen olarak yazdırdı. 
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Yönetmen: Ken Loach 


Yapım Yılı: 1971 Süresi: 104 Dakika 

Başrolünü Sandy Ratcliffe'in oynadığı 
Family Life, kuralcı bir aile ile onların 
isyankar ve hamile kızları arasındaki 
hastalıklı ilişkiyi masaya yatırıyor. İlk 
önce kızlarını kürtaja zorlayan, bu işe 


4 MAYIS 


yaramayınca da eve sokmamaya kalkışan anne ve baba bir türlü istedikleri so- 


“ FAMILY PLOT 


| Yönetmen: Alfred Hitchcock 


“ Yapım Yılı: 1976 Süresi: 102 Dakika 

Alfred Hitchcock'un son filmi olan Family Plot, Victor Canning'in The Rainbird Pattern adlı romanından uyarlanan 
bir gerilim. Kayıp bir yakınını bulmak 
isteyen yaşlı Bayan Rainbird bir medyu- 


ma başvurmaya karar verir. Bulduğu 


11 MAYIS 


kişi, aslında sahte bir medyum olan 


Yapım Yılı: 1999 Süresi: 120 Dakika 
Andrzej Wajda'nın ulusal anlamı çok büyük olan ünlü bir şiiri beyazperdeye uyarladığı film, tarihi bir öyküyü anlatmaktadır. 400 yıl boyunca tek bir devlet gibi bir 
arada varlığını sürdüren Litvanya ve Polonya, 1795 yılında saldırgan sınır kom- 


18 MAYIS 


şuları tarafından ayrılmaya zorlanmış ve 


ANDREİ RUBLEV 


Yönetmen: Andrei Tarkovsky 


Yapım Yılı: 1966 Süresi: 174 Dakika 

Büyük usta Andrei Tarkovsky, 1966 tarihli Adref Rublev ile konuk oluyor ekranlarımıza. Ortaçağ'da yaşayan bir keşişin öyküsünü anlatan film, 1972'ye kadar Tarkovsky'nin kendi ülkesinde gösterime çıkmamıştı. “Ürkütücü, karanlık 


25 MAYIS 


ve tarihsel açıdan yanlış” olarak nitelen- 


i Oyuncular: Boguslaw Linda, Daniel Olbrychski 


, 


Oyuncular: Anatoli Solonitsin, Ivan Lapikov, Nikolai Sergeyev, Ni 


Oyuncular: Sandy Ratcliffe, Bill Dean, Grace Cave, Malcolm Tierney, Alan MacNaughton. 


nucu elde edemeyince, yani kızlarını evcilleştirmeyi başaramayınca onu bir psikiyatri kliniğine yatırmaya karar verirler. Burada şok tedavisi uygulanan genç 
kız, korkunç bir travma geçirecek ve insanlığını büyük ölçüde yirirecektir. 


Oyuncular: Karen Black, Bruce Dern, Barbara Harris, William Devane. 


Blanche Tyler'dır. Blanche ve şoför sevgilisi George, ellerindeki azıcık ipucuyla 
araştırmalarına başlar. Bu sırada mücevherci Arthur ile sevgilisi Fran, değerli elmaslarla ödenecek bir fidye için adam 
kaçırma planları yapmaktadır. 


Andrzej Seweryn, Grazyna Szapolowska 


eski güçlerinin çok gerisine düşmüşlerdir. 
Sadece Fransa, Polonya'dan yana çıkmış 
ve Napoleon eğer Polonya kendilerine 
Rusya'yı saf dışı bırakmakta destek olursa onları tekrar ayağa kaldıracağına dair 


söz vermiştir. 


olai Grinko. 


dirilen film, Sovyet otoriteler tarafından 
defalarca yasaklandı ve kurgusuyla oynandı. 

15. yüzyılın ilk çeyreğinde Rusya'da ge- 


çen film, Moğol-Tatar işgalinin başladı- 


ğı ve Hıristiyanlık etkilerinin gitgide art- 


tığı bir dönemi anlatıyor. 


KEN LOACH 


'PROLETARYA 
BURKUCU GÜZELİ 


IN ŞAİRİ OLARAK BİLİNİR, AMA İŞSİZLER İÇİN EN YÜREK 
EMELERİ DE O YAPMIŞTIR 


miş Mike Leigh ile birlikte (Stephen Frears da TV mahreçli sayılır), 
ülkesine özgü dramların ('kitchensink' drama) da üstadı sayıldı. 
Hatta aşağı yukarı aynı dönemde şöhrete eriştikleri, ama sinema 
vizyonu farklı Peter Greenaway'in 
onlar için, “Filmlerini izleyeceğime 
pencereden kapı komşularımı izlerim, daha iyi” dediği bilinir. 

Oysa Loach, ülkesinde kalmayı 
tercih etse de, başka ülkeler hakkında (örneğin İspanya ve Nikaragua iç savaşları) da çok iyi filmlere 
imza atmıştır. Land and Freedom 
ve Carla's Song, iki ülkedeki savaş sırasında aslında neler oldu- 


Hollywood'un çağrısına hiçbir zaman kulak vermedi. Oysa çoğu meslektaşının tarihinde, böyle 
bir çağrının cazibesine kapılınmış anlar vardır. Öte 
yandan, Ken Loach'un kendine özgü İngiliz sosyalist gerçekçiliğinin, Hollywood sinemasına hiç uymadığı da bir gerçek. Kendisi gibi televizyondan 
gelen, yönetmenlik tecrübesini televizyonda edin- 


gunu sarsıcı biçimde anlatan filmlerdir. 

'Proletaryanın şairi” olarak bilinir, halbuki işsizler için en yürek burkucu güzellemeleri de o yapmıştır. Biz bu ay onun 1971 yapımı Family Life'ıni 
izleyeceğiz. Sinemada ilk kez meşhur olduğu dönemden, Loach adına yakışır bir 'özgürlüğe iyi niyetle el konulması' filmi. 


DANIEL OLBRYCHSKI 


LEH YILDIZ OLBRYCHSKI, ANDREJ WAJDA'NIN 
FAVORİ AKTÖRLERİNDEN 


Bu ay ekrana gelecek Andrzej Wajda filmi Pan Tadeusz'da, 
Horeszkos klanının son boyun eğişine engel olmaya çalışan 
Gervais'i oynuyor. Polonya'nın en tanınmış oyuncularından Daniel Olbrychski, Wajda'nın favori aktörlerindendir zaten: İlk filmini 19 yaşındayken çevirdi, Wajda'nın savaş epiği Papioly/As- 
hes'de (1966) ilk başrolü General Dombrowski'yi oynadı. 

Yakışıklı aktör, Varşova Tiyatro Okulu'nda eğitim gördü. Meslek hayatı boyunca, Wajda'nın yanı sıra Miklos Jansco, Margrethe von Trotta, Joseph Losey ve Claude Lelouch gibi saygın yönetmenlerle çalıştı. Yavaş yavaş, başrollerden yardımcı rollere 
geçti. İlk Amerikan filmi ise, İçişleri Bakanlığı görevlisini oynadı- 
8ı Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği'dir. 
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Malcolm X 
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SNEAKERS 


Yönetmen: Phil Alden Robinson 


Oyuncular: Robert Redford, Sidney Poitier, Ben Kingsley, Dan Aykroyd, River Phoenix. 


Yapım Yılı: 1992 Süresi: 120 Dakika 

Film, teknoloji dehası beş bilgisayar 
korsanının, hükümet tarafından görevlendirilmesiyle başlayan olaylar dizisini ele alıyor. İçinde şifre kırıcı bir 
makinenin bulunduğu kutuyu, onu 
icat eden matematikçiden çalmakla 
görevlendirilen ekip, bir süre sonra 


THE PAPER 


Yönetmen: Ron Howard 


işin içinde başka bir iş olduğundan 
şüphelenmeye başlar. Şifre kırıcı aletin 
çalınmasının ardından matematikçi- 
nin ölü bulunmasıyla işler iyice karışır. Olayın arkasında Martin'in eski 
ortağı ve düşmanı Cosmo'nun oluşu, 
her şeye tuz biber ekecektir. 


Oyuncular: Michael Keaton, Robert DuvalI, Glenn Close, Marisa Tomei, Randy Guaid. 


Yapım Yılı: 1994 Süresi: 106 Dakika 

A Beautiful Mind adlı filmle En İyi 
Yönetmen Oscarı'nı kazanan Ron 
Howard'ın yönettiği The Paper, medyaya eleştirel ve mizahi bir yaklaşımla 
bakan başarılı bir film. 

Günlük bir gazetenin adrenalin bagımlısı editörü Henry Hackett'in 24 


TRULY, MADLY, DEEPLY 


Yönetmen: Anthony Minghella 


saatine odaklanan filmde medya eleştirisi de yapılıyor. 

Henry'nin yaşamı aktarılırken, gazetecilik mesleğinin heyecan verici yanlarını izleyeceğiz. Diğer yandan da 
medyanın, insanları ahlaki ve psikolojik olarak ne hale getirdiğini... 


Oyuncular: Juliet Stevenson, Alan Rickman, Bill Paterson, Michael Maloney. 


Yapım Yılı: 1991 Süresi: 102 Dakika 
Sevgilisi Jamie'nin ani ölümü üzerine 
yapayalnız kalan Nina, her gün işten 
çıkıp bomboş evine dönmekte ve yalnızlığın yükünü kaldırmakta zorlanmaktadır. 

Jamie ile yaşadıkları, bir türlü aklın- 
dan çıkmamakta, onun çaldığı çelloyu 


MALCOLM X 


Yönetmen: Spike Lee 


Oyuncular: Denzel Washington, Angela Bassett, 


Yapım Yılı: 1992 Süresi: 192 Dakika 
Siyah lider Malcolm X'in hikayesi, usta yönetmen Spike Lee'nin elinde son 
derece etkileyici bir filme dönüşüyor. 
Film, Malcolm'un sıradan bir sokak 
serserisi olduğu yıllardan milyonları 
peşinden sürükleyen karizmatik bir lidere, yani Malcolm X'e dönüşmesini 


sanki hâlâ evin içinde duymaktadır. 
Terapistiyle konuşurken, Jamie'nin 
hâlâ yakınında bir yerlerde olduğuna 
inandığını itiraf eden Nina, bir süre 
sonra gerçeklik duygusundan iyice 
sıyrılacak ve Jamie'yi “gerçekten” görmeye başlayacaktır. 


Albert Hall, Al Freeman Jr., Delroy Lindo. 


anlatıyor. 1960'lı yıllarda Amerika'da 
siyahların eşitlik mücadelesinin doruğa yükseldiği bir dönemde liderlik vasıflarıyla ön plana çıkan Malcolm X 
de, ne yazık ki bir başka siyah lider 
olan Martin Luther King gibi cinayete 
kurban gitmişti. 


ROBERT REDFORD 


DİSİPLİNLİ BİR OYUNCU, OSCARLI BİR YÖNETMEN VE 
SİNEMANIN KALESİ, SUNDANCE'İN KURUCUSU 


Robert Redford, 1970'li yılların en büyük yıldızlarından biriydi. Hafif sert ifadeli 
ama hemen yumuşayabilen yüzü, sarışın 
güzelliği ve iyi oyunculuğu ile o dönemin 
en büyükleri arasına dahil oldu. 

Şöhretinde, George Roy Hill'in yönettiği 
ve Paul Newman'la ikisinin sevimli serserileri oynadıkları Butch Cassidy and the 
Sundance Kid (1969) ile Sting'in (1973) 
de rolü var. Ancak Redford aktörlüğün yanı sıra, aynı zamanda Oscar'lı bir yönet 
men, bağımsız sinemanın kalesi Sundance'in kurucusu ve yanına yaklaşılması bile zor yöneticisi. Yani, sinemanın en 
önemli adlarından biri. 

Oysa Colorado Üniversitesi'ne bir beysbol bursuyla girmişti. Bir yıl petrol işçisi Tall Story'de küçük bir rolle Broadway sahnesi- 
olarak çalıştı, bir yıl da Avrupa'da ressam olarak ne çıktığında, yıl 1959'du. Biz aktörü bir 'hacker' 
yaşadı; ancak ondan sonra oyunculuğa başladı. o ekibinin başı olarak izleyeceğiz. 


MARISA TOME| 


ÖĞRETMEN BİR ANNENİN KIZI OLAN 
BROOKLYN'Lİ KÜÇÜK KIZ, EĞİTİM ALMAK 
YERİNE, ÇALIŞMAYI TERCİH ETTİ 


İngilizce öğretmeni annesi, çocukluğu boyunca onun 
ağır Brooklyn aksanını düzeltmeye uğraştı. Marisa Tomei ise eğitimi konusunda annesi kadar hassas davranmadı. Boston Üniversitesi'nden ilk yılında ayrılıp 

CBS'te, bir gündüz dizisinde oynamaya başladı. 

Sinema dünyasına da, televizyonun açtığı kapıdan girdi. 
The Flamingo Kid'de (1984) küçük bir rol oynadı. Ne var ki, 
üç yıl sonra adı bir 'sitcom' sayesinde duyuldu. Marisa, A 
Different World'de Lisa Bonet'nin üniversitedeki oda arkadaşını oynayarak şöhrete ulaştı. 

Esas atılımını ise, 1992'de My Cousin Vinny'de Joe 
Pesci'nin ağzı bozuk sevgilisini oynadığı zaman gerçekleştirdi. Bir yıl sonra Untamed Heart'ta ilk başrolünü kaptı, ama My Cousin Vinny ile gelen Oscar ona 
şans getirmedi. 
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STAND BY ME 


Yönetmen: Rob Reiner 


Yapım Yılı: 1986 Süresi: 90 Dakika 

Gerilim ve korku romanlarının ünlü 
yazarı Stephen King'in The Body adlı 
eserinden beyazperdeye uyarlanan 
Stand By Me, 1950'lerde Oregon, 
Castle Rock'da yaşayan bir grup çocuğun başlarından geçenleri anlatıyor. 
Dört çocuk, aralarından birinin gör- 
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A RAGE IN HARLEM 


Yönetmen: Bill Duke 


Yapım Yılı: 1991 Süresi: 104 Dakika 

Film, 1956 yılında Mississippi'nin 
Nantcez şehrinde başlıyor. Bölgenin 
güçlü gansterlerinden Slim ve çetesi, 
polisle çatışma halindedir. Bu sırada 
Slim'in sevgilisi Imabelle, yüklü bir 


13 MAYIS 


miktar çalıntı altını da yanına alarak 
“sıvışır”. Soluğu New York'ta alan 


THE MIGHTY OUINN 


Yönetmen: Carl Schenkel 


Yapım Yılı: 1989 Süresi: 94 Dakika 

Karayip Adaları'ndan birinde polis şefi olarak görev yapan Xavier Ouinn, 
yerli halkla zengin beyaz nüfus arasındaki gergin ilişkiyi kontrol etmekte 
zorlanmaktadır. Nitekim, işlenen bir 
cinayet sonrasında bütün ipuçları bölgede küçük çaplı bir efsane olan Ma- 


20 MAYIS 


Yönetmen: Wes Craven 


Yapım Yılı: 1991 Süresi: 102 Dakika 
Kendilerini evden attıran zengin ev sahibinin malikanesine izinsiz giren Fool, burada korkunç olaylar yaşandığını keşfeder. 


PEOPLE 

ÜNDER 
EY TAJRS 
e Evde oturan tuhaf çift, çocukları kaçırmakta; her birinin dilini ve kulaklarını kesip, gözlerini oyduktan sonra 


27 MAYIS 


W 
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Oyuncular: Wil Wheaton, River Phoenix, Kiefer Sutherland, Corey Feldman. 


düğünü iddia ettiği bir cesedi bulmak 
için yola koyulur. Çocukları ilginç 
deneyimler beklemektedir. 

Gencecik bir River Phoenix ile geçtiğimiz aylarda izlediğimiz 24 dizisinin 
yıldızı Kiefer Sutherland bu nostaljik 
filmin göze baran oyuncuları. 


Oyuncular: Forest Whitaker, Gregory Hines, Robin Givens, Zakes Mokae, Danny Glover. 


Imabelletin bir an önce arabanın bagajında duran altınları elden çıkarması gerekmektedir. Ne var ki, Slim de 
kolay kolay altınlarından vazgeçecek 
değildir. Imabelle'in ardından o da 
New York'a gelmiş, sokak sokak genç 
kadını aramaya başlamıştır. 


Oyuncular: Denzel Washington, Robert Townsend, James Fox, Mimi Rogers, M. Emmet Walsh. 


ubee'yi işaret ettiğinde, işler iyice çetrefilleşecektir. 

OÇuinn, olayı çözmesi için politik otoritelerden büyük baskı görmektedir. 
Maubee'nin, çocukluk arkadaşı oluşu 
ise işini iyice zora sokar. 

Sürükleyici bir macera filmi. 


THE PEOPLE UNDER THE STAIRS 


Oyuncular: Brandon Adams, Everett McGili, Wendy Robie, Ving Rhames. 


bodruma kapatmaktadırlar. 

Scream ve A Nighimare On Elm Sireei gibi korku filmleriyle tanınan Wes 
Craven'in daha az bilinen, ama birçoklarına göre daha başarılı bulunan 
filmi The People Under The Stairs, türün tutkunları için iyi bir fırsat. 


RIVER PHOENİX 


ADINI, SIDDHARTA BOYUNCA AKAN HAYAT 
NEHRİ'NDEN ALAN RİVER, AŞIRI DOZDAN 
ÖLDÜĞÜNDE SADECE 23 YAŞINDAYDI 


River Phoenix, 1993 yılının Cadılar Bayramı gecesinde aşırı dozdan öldüğü sırada, genç star olmayı geride bırakmış, 
yetişkin aktör olma yolunda ilerliyordu. Zeki, duyarlı ve anlayışlıydı. Hippi anne ile babanın oğlu River Jude Bottom'a adları, Hermann Hesse'nin romanı Siddharta boyunca akan 
“hayat nehri'nin ve Beatles şarkısı Hey Jude'un şerefine konmuştu. Annesiyle babası, Tanrı'nın Çocukları kültündendi. 

Aile yıllarca Latin Amerika'da dolaştı, çocukları Leaf (şimdi 
Joaguin), Rain ve River yolda doğdu. River, TV ile başladı, 
1985'te ilk filmi Explorers'ta oynadı; ama dikkati ayın filmlerinden Stand By Me ile çekti. Onu bu ay Sneakers'da da izleyeceğiz. Öldüğünde yanında kardeşleri Rain ve Leaf, sevgilisi Samantha Mathis vardı ve Johnny Depp'in Viper Room'undan çıkmıştı. 23 yaşındaydı. 


ROBIN GİVENS 


FİLM GİBİ BİR HAYATI VAR ROBIN'İN. 
TIP OKUMAK İSTEDİ, OYUNCU OLDU; MİKE 
TYSON'LA EVLENDİ, BOŞANINCA ZENGİN OLDU 


O küçük yaştayken babası Reuben ailesini terk etti; ama Robin Givens şanslı bir çocuk sayılır. Onu ve kız kardeşini büyüten anneleri, yaratıcılığı teşvik eden biriydi, çocuklarının sanat- 
la ilgilenmesini destekledi. Robin önce keman çalmaya başlasa da kemanı bıraktı, on yaşında oyuncu olmaya karar verdi. 

New York'taki Amerikan Dramatik Sanatlar Akademisi'nde * 
oyunculuk dersi almaya başladı. Sonra Harvard Tıp 
Fakültesi'ne geçti. Hep doktor olmak istemişti. 

Okuldayken, hobi olarak oyunculuk yaptı, dans etti ve şarkı 
söyledi. Sonra bir denemeye katıldı, The Cosby Show'a (1984) 
kabul edildi. Bunun sayesinde komedyen Bill Cosby ile büyük 
dostluk kurdu, çok da faydasını gördü. Cosby, Robin'in annesinden iki yıl süre istedi. Başaramazsa Robin okula geri dönecek, masraflarını da aktör karşılayacaktı. 

1988'de Mike Tyson'la evlendi, evlilik bir yıl sürdü, Robin taciz ve ihanetten söz etti, ama bu evlilikten maddi olarak 
kazançlı çıktı. İkinci kocasından ise evlendiği gün ayrıldı. Şimdi iki oğlunu tek başına büyütüyor. 
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THE FRONT PAGE 


Yönetmen: Billy Wilder 


JACKLEMMON O WALTERMATTMAU 


Yapım Yılı: 1974 Süresi: 100 Dakika 

Komedi filmlerinin efsane ikilisi Jack 
Lemmon ve Walter Matthau'nun bir 
kez daha bir araya geldiği film, acar 
bir gazete muhabiri ile onun şefi olan 
acımasız bir editörün maceralarını an- 


7 MAYIS 


latıyor. En değerli muhabirlerinden 
biri olan Hildy'nin evlenecek olması, 


A JENNİNGS LANG Pa ODUĞETTON 


HOUSE CALLS saat 21:00 


Yönetmen: Howard Zieff 


Yapım Yılı: 1978 
Eşini kısa bir süre önce yitirmiş olan 
Dr. Nichols, yeniden bekar hayatına 
uyum sağlamakta ve yeni kadınlarla 


Süresi: 98 Dakika 


tanışmakta zorlanmaktadır. Neyse ki 
karşısına “çene ameliyatı geçirmiş”, üstelik de yakın bir zamanda boşanmış 
Ann Atkinson çıkar da fazla yalnızlık 


7 MAYIS 


ROXANNE saat19:00 


Yönetmen: Fred Schepisi 


Yapım Yılı: 1987 Süresi: 102 Dakika 
Ünlü yazar Edmond Rostand'ın ölümsüz oyunu Cyrano De Bergerac'ın 
modern bir uyarlaması olan Roxanne, 
itfaiye şefi olan C. D. Bates'in, güzel 
Roxanne'a olan aşkını anlatıyor. 


“A comic 


müsterpiece” Büyük burnu yüzünden komplekse 


14 MAYIS 


kapılan ve Roxanne'in onu beğenme- 


PARENTHOO0D 


Yönetmen: Ron Howard 


saat 21:00 


Yapım Yılı: 1989 Süresi: 126 Dakika 
Aileler için, aileler hakkında bir film 
olan Parenthood, köklü Buckner ailesinin dört neslini içine alan geniş bir 
aile portresini çiziyor. 

Ailenin reisi Frank Buckner'ın, Helen 
ve Susan adında iki kızı, Gil ve Larry 
adında da iki de oğlu vardır. 


14 MAYIS 


saat 19:00 


Oyuncular: Walter Matthau, Jack Lemmon, Carol Burnett, Susan Sarandon, 


Walter Burns'ü deli etmekte ve evlendikten sonra gazeteden ayrılacağını 
bildiği için de bu evliliği engellemeye 
çalışmaktadır. Billy Wilder-Lemmon- 
Matthau üçlüsünün elinde son derece 
akıcı bir komediye dönüşen filmde, 
Susan Sarandon da rol alıyor. 


Oyuncular: Walter Matthau, Glenda Jackson, Art Carney, Richard Benjamin 


çekmez. Yine de bir sorunları vardır. 
Her ikisi de kısa süre önce biten evliliklerinin ardından ilk adımı atmakta 
zorlanmaktadır. 

Walter Matthau ile Glenda Jackson'ın 
başrollerini paylaştığı Hoxse Calls, 
başarılı bir romantik komedi. 


Oyuncular: Steve Martin, Daryl Hannah, Rick Rossovich, Shelley Duvali. 


yeceğini düşünen Bates, aşkını başka 
yollardan ifade etmenin yollarını bulmuştur. 

Bu yollardan birisi de yine Roxanne'a 
vurgun genç itfaiyeci Chris'in ağzıyla 
ona şiirler okuyup aşk sözcükleri fısıldamaktır. 


Oyuncular: Steve Martin, Tom Hulce, Rick Moranis, Jason Robards Jr., Keanu Reeves. 


Her biri kendi çocuklarına sahip olan 
bu dörtlü içinde Gil, kendisini mükemmel bir baba olmaya adamıştır. 
Susan ise, çocuğuna “kocasının karate 
ve Kafka seanslarından arta kalan vakitlerde” hak etüiği çocukluğu yaşatmaya çalışmaktadır. 


THE KILLING saat 19:00 


Yönetmen: Stanley Kubrick 


Yapım Yılı: 1956 Süresi: 80 Dakika 
Johnny Clay son bir vurgun yaparak 
emekli olmaya karar veren, eski bir 
mahkumdur. 

Bir hipodromu soymaya niyetlenen 
Johnny ve ortağı Nikki sağlam bir 
plan yaparlar. Buna göre Nikki, dikkatleri başka yöne çekmek için yarı- 


21 MAYIS 


Yönetmen: Stanley Kubric« 


Yapım Yılı: 1957 Süresi: 87 Dakika 

Birinci Dünya Savaşı'nda savaşın anlamsızlığını anlatan ve siperlerde yaşananları ironik bir dille aktaran filmde 
Fransız ordusunun generali Paul Mireau, adamlarını Almanlar'a karşı imkansız bir intihar saldırısına gönderir. 


21 MAYIS 


Fransız askerlerinin katliamından 


IRIS saat 19:00 


Yönetmen: Richard Eyre 


| Yapım Yılı: 2001 Süresi: 87 Dakika 

| Ünlü yazar Iris Murdoch'ın hayatın- 
dan kesitler anlatan fılm, birçok ödül 
kazanmıştı. Murdoch'ın kocası John 
Bayley'nin anılarından yola çıkan //is, 
çiftin Oxford'da öğrenciyken tanış- 


JUDİDENCH pe  malarıyla başlıyor. 


—KATEWİNSLET bei Ee YSA BL ETSE Pr 28 eği 
Iris'in güçlü kişiliğinden ve olağanüstü 


Yönetmen: Richard Loncraine 


Yapım Yılı: 2002 Süresi: 104 Dakika 

Yirminci yüzyılın en önemli liderlerin- 
den Winston Churchill'in anılarından 
yola çıkılarak çekilen The Gatbering 
Storm, güçlü bir oyuncu kadrosunun 
rol aldığı başarılı bir biyografik dra- 


28 MAYIS 


GATHERİNG STÖRM ma. Faşizmin yükselişe geçtiği Alman- 


ya'da tüm Avrupa'yı endişeye sürükle- 


THE GATHERING STORM saat 21:00 


Oyuncular: Sterling Hayden, Coleen Grey, Vince Edwards, Jay C. Flippen, Marie Windsor. 


şan atlardan birini vuracak; çıkan 
kargaşadan yararlanan Johnny de bahislerin oynandığı vezneyi soyacaktır. 
Soygun için gerekli ekibi toparlayan 
Johnny, işi en küçük ayrıntısına kadar 
planlar, ama yine de bazı şeylerin yanış gitmesine engel olamaz. 


PATHS OF GLORY saat 21:00 


Oyuncular: Kirk Douglas, Ralph Meeker, Adolphe Menjou, George MacReady. 


sonra, General Mireau, askerler korunmak için siperlere dönmesinler diye Albay Dax'a o bölgeyi top atışına 
tutma emri verir. Ancak Kirk Douglas'ın canlandırdığı Albay Dax, buna 
karşı çıkar ve ordu mahkemesinde 
yargılanır. 


İ Oyuncular: Judi Dench, Kate Winslet, Jim Broadbent, Hugh Bonneville. 


yereneğinden etkilenen John, büyük 
bir aşkla ona: bağlanırken onları bekleyen hayatın zorluklarına göğüs germeye de hazırlamıştır kendini. Nitekim İris'in trajik bir şekilde Alzheimer'a yakalanması, ilişkilerini beklenmedik noktalara sürükleyecektir. 


Oyuncular: Albert Finney, Vanessa Redgrave, Jim Broadbent, Linus Roache, Lena Heady. 


yen gelişmeler yaşanırken, İngiltere'de 
de Churchill'in politik geleceği hiç 
parlak görünmüyordu. Kişisel ve profesyonel havatında yaşadığı zorluklar, 
Churchill'in Hitler karşısında gitgide 
zayıflamasına yol açmış ve belki de bir 
anlamda Hitler'i ateşlemişti. 
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CHEERS 


BİR 'FAN' ÇILGINLIĞI DAHA! CHEERS İLE STAR TREK'İN VOYAGER UZAY 
GEMİSİ ARASINDAKİ BENZERLİKLER... 


e Cheers'ta barmen Sam sonradan onu terk eden 
sarışın Diane'e aşık olur. Voyager'da, barmen Neelix sonradan onu terkeden sarışın Kes'e aşık olur. 

e Cbeers'ta Fraiser egosu yüksek bir doktordur 
ve sevimli sarışın Diane'e karşı hisleri vardır. Voyager'da, Holodoc abartılı bir egosu olan bir doktordur ve sevimli sarışın Kes'e karşı hisleri vardır. 

e Cheers'ta sevimli sarışın Diane'in yerine seksi 
esmer Rebecca geçerken, Voyager'da sevimli sarışın Kesin yerini seksi esmer Borg alır. 

e Cheers'ta Carla barda her şeyin yolunda gitmesini sağlayan haşin, sarkastik, sinirli kadınken; Vo- 


yager'da B'Elana gemide her şeyin yolunda gitme- a 
sini sağlayan haşin, sarkastik, sinirli kadındır. Cheers'ın barmeni Sam ve Voyager'ın barmeni Neelix. 
e Cheers'ta Tecumseh bir Amerikan Yerlisi heykelidir; Voyager'da Chakotay heykel gibi bir Ame- ki ihtişamlı günlerinden bahsetmeye bayılır. Voyarikan Yerlisi'dir. ger'da Chakotay, Maguis'deki ihtişamlı günlerin- 
e Cheers'ta Sam profesyonel beysbol oynadığı es-* den bahsetmeye bayılır. 


MALCOLM IN THE MİDDLE 


TV İZLEYİCİLERİ BİR ÇOCUK YILDIZI DAHA 
'BÜYÜTMENİN' GURURUNU YAŞIYOR 


Dizi başladığında ortaokula yeni başlamış yüksek 1O'ya sahip bir 
çocuğu canladıran Malcolm, gözlerimizin önünde büyüdü. Arada 
kızlarla yakınlaştığı olmadı değil, ama o zamanki yaşı en fazla öpüşmelerine izin veriyordu ve daha fazla bilgiye ihtiyacı yoktu. Bugün 

ise annesi Lois'den cinsellik üzerine konuşma dinleyecek yaşa gel- 

. di. Önce zorlansalar da sonunda annesiyle iki 
yetişkin gibi konuşmayı becerdiler. Peki işe 
yaradı mı derseneniz, pek değil! Ne yazık ki 
Malcolm kendi sorunlarına o kadar dalıyor 
ki, aşık olduğunu düşündüğü yeni kız arkadaşı Nikki'nin ondan ayrılmasına neden oluyor. 

Eskiden kızların yanında eli ayağı tutuşan 
Malcolm büyüyor ve kız arkadaşları oluyor. 
Yıllar önce tanıştığımız sevimli Malcolm, dizide her normal çocuk gibi sorunları olan si- 


vilceli ergenlik dönemine girmiş bulunuyor. 
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LİSTEN UP 


TONY'NİN OĞLU MICKEY'Yİ CANLANDIRAN WILL ROTHHAAR NE 
GELECEĞİ DERT EDİYOR, NE DE GEÇMİŞİ KAFAYA TAKIYOR. 
TEK İSTEĞİ OYUNCULUĞA DEVAM ETMEK 


Jason Alexander'la çalışmak nasıl? 

Jason, tanıdığım en tatlı insanlardan 
biri. Mütevazı ve herkese çok iyi davranıyor. Gerçekten iyi bir oyuncu. Eğlenceli ve çevresine neşe saçıyor. 

Listen Up gibi bir sitcom'da çalışma- 
nın en Zor yanı ne? 

Gerçekten zor olan bir yanı yok. 
Hatta eğlenceli. Demek istediğim, tamam bu da bir iş, ama eğer bir işi severek yapıyorsanız bir süre sonra zevke 
dönüşüyor. Burada da durum böyle. 
Bütün yaptığımız, gün boyu ortalıkta 
dolaşmak. Tamam, o sırada çalışıyor 
oluyoruz, ama ortalarda dolaşıyoruz 
aslında. Birlikteyken iyi vakit geçiriyoruz. İşin zor yanı ise bence, elinize senaryoyu aldıktan sonra hikayeyi gerçek anlamıyla yansıtabilmek. 

En iyi arkadaşınız sizi nasıl tanımlar? 

(Gülüyor) Aman Tanrım... Yani, aslında ben hep mütevazı olmaya çalışırım... Benim yaşımda şöhreti yakalamış birçok oyuncu var ki insanlara kibirli ve kendini beğenmiş davranıyorlar. Ben elimden geldiği ölçüde mütevazı davranmaya çalışıyorum. Sanırım 
en yakın arkadaşım benim için şöyle 
diyecektir: 

“Will, hayatı, birçok insanın başaramayacağı bir şekilde seviyor. O, sadece 
yaşamaktan zevk alır, anların tadını çı- 


kartır. Gelecek için çok fazla düşün- olacağını tahmin ediyorsun? 
mez ve geçmişi de geçmişte bırakmayı bilir.” Şu an yaptığım işi, oyunculuğu sürdürmek istiyo- 
İdeal kız arkadaş tanımın nasıl? rum. Örneğin dizide her ne olacaksa içinde olmayı, 


Önce en iyi arkadaşım, sonra sevgilim olmalı. Pa- (o sürüklenip gitmeyi; ama bu arada her şeyi yavaştan 
ra ile çok ilgilenmemeli, maddiyatçı biri olmamalı. (o almayı, gidişata çok kafayı takmamayı ve tevazuyu 
Gerçekçi ve rahat biri olmalı. Bana destek olmalı. elden bırakmadan her şeyden olabildiğince keyif 

Birkaç yıl sonra kariyerinde nasıl değişiklikler © alarak yaşamımı sürdürmeyi istyorum. 
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Los Angeles'ın yaklaşık 60 km. güneyindeki 
Newport Beach, The O.C.'nin çekimleri başladığı 
günden itibaren her zamankinden daha da güneşli. 
Sörfçülerin cenneti olan bölge, dizinin popülaritesi 
ile hayranlarının akın ettiği “kutsal bir yere” dönüştü. Seth, Ryan, Summer ve Marissa'nın izlerini süren dizi hayranları Ryan'ın çalıştığı kafeden, partile- 


23 MAYIS 


SON YILLARIN EN İYİ GENÇLİK 
DİZİSİ THE O.C.'NİN İLK SEZONU 
23 MAYIS'TAN İTİBAREN HER 
PAZARTESİ 21:00'DE 


rin yapıldığı kumsala kadar adım atılmadık yer bırakmıyor; Seth'in çizgi roman merakını paylaşan 
hayranları çizgi roman mağazalarını dolup taşırıyor. Dizi, yayınlandığı tüm ülkelerde izlenme rekorları kırarken, çekimlerin yapıldığı Newport Beach'in de ekonomisinde patlama yaratmış durumda. 


NEWPORT'A GİDEMEYENLER 
Eminiz ki herkes Newport Beach'e 
gitmeyi çok ister, ama bunu gerçekleşti- 


rebileceklerin sayısı hiç de fazla değildir. Sadece 
ABD değil, ülkemiz dahil tüm Avrupa'da en çok izlenen gençlik dizisi olan The O.C.'nin “uzaktaki? 
hayranlarının, o atmosferi solumak için farklı yöntemleri var. Dizinin moda trendini takip etmek de 
bu yöntemlerden biri. 

Dizi yapımcıları için bulunmaz bir fırsata dönüşen bu talep sonrasında, her bölümde karakterler tarafından kullanılan kıyafetler, dizinin internet sitesinde satışa çıkartılmaya başlandı. Talebin bekle- 


nenden yüksek olması üzerine, şirketlerle işbirliğini 
artıran yapımcılar, birçok kıyafeti ünlü mağazalar- 
dan önce, internette satışa sunmaya başladı. 

Sistem şöyle işliyor: Dizinin tasarım ekibi tarafından bir araştırma yapılıyor ve her hafra alımıştan 
fazla kıyafet belirleniyor. Aksesuvarların da dahil 
olduğu bu hazırlık süreci sonrasında eşleştirmeler 
yapılıyor ve The O.C. yıldızlarının o bölümde hangi kıyafetleri giyecekleri 
belirleniyor. 

Tasarım ekibinin kıyafetleri seçerken zorlandı- 
i ğını söylemek mümkün 
değil, çünkü en ünlü mar- 


kalar, en seçkin modellerini onlara vermeye dünden 
hazır... Bu sayede, dizi 
karakterlerinin neredeyse 
her sahnede farklı bir kıyafer giyebilecek, zengin 
gardropları var. 


SATIN ALMAK İÇİN 

ABD'de haftanın bölümü yayınlandıktan sonra, 
© internet Sitesini ziyaret 
eden izleyiciler, birkaç da- 


kika önce ekranda gördükleri kıyafeti, o an satın 
alabiliyor. Geçmiş bölümlere dair arama yapmak da 
mümkün. “5. bölümde Marissa'nın giydiği kıyafeti 
almak istiyorum” diyen bir izleyicinin yapması gereken tek şey, bir kaç mouse hareketi ve kredi kartı 
numarasını vermesi. 

Kıyafet, kısa sürede kapısında oluyor. 

Birinci sezonunu ilk bölümden itibaren izlemeye 
başlayacağımız The O.C. birçok ilke imza attı, değişik alanlarda etkili oldu. Müzik ve moda dünyasını 
yönlendirmesi, yarattığı etkilerden sadece ikisi. 


THE O.C. GENÇLİĞİ 
BUNLARI DİNLİYOR 


Tema şarkısı California'yı Phantom Planet'in 
seslendirdiği dizinin soundtrack'leri de en 
az dizi kadar ilgi çekiyor. İşte The O.C.'nin 
Mayıs ayında yayınlanacak ilk bölümünde 
çalacak şarkıların, hangi sahnede çaldıkları 
bilgisiyle birlikte listesi. 


PİLOT BÖLÜM 

* Diamonds on the Inside (Ben Harper) 
Haftanın konuk şarkıcısı. 

* California (Phantom Planet) 

Ryan avukat tarafından alınırken. 

* Sweet Honey (Slightiy Stoopid) 

Ryan ve Seth, Seth'in teknesiyle okyanusa 
açıldıklarında. 

* All Around the World (The Cooler Kids) 
Moda gösterisi sırasında. 

* Swing, Swing (All American Rejects) 
Gösteriden sonra partiye giderken. 


Phantom Planet 


* Hands Up (Black Eyed Peas) 

Seth ve Ryan partiye katıldıklarında. 

* /'m a Player (The KGB's) 

Seth, Ryan'ın Summer'la flört ettiğini düşünürken. 

* /nto Dust (Mazzy Star) 

Ryan, Marissa'yı havuz evine getirirken. 
* Honey and the Moon (Joseph Arthur) 
Ryan eve dönerken. 

* Show Me (Cham Pain) 

Luke, Marissa'yı alırken. 

* Let it Roll (Maximum Roach) 

Seth ve Ryan kumsalda kavga ederken. 
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BOSTON PUBLIC 


OKUL BİTİYOR. BÜYÜK FİNALİN ARDINDAN WINSLOW LİSESİ KAPILARINI 
KAPATIYOR. KENDİNİ SINAMAK İSTEYENLER İÇİN YIL SONU TESTİ 


1. Harvey önceki hayatında kim 
olduğuna inanıyor? 

a) Lincoln 

b) Hitler 

c) Washington 


2. İkinci Sezonda mezuniyet balosunun teması nedir? 

a) Cadılar Bayramı 

b) Oz Büyücüsü 

c) Eski Zamanlar 


3. Hangi öğretmen, öğrencisiyle 
ilişkisi olduğu için kovuldu? 

a) Kevin Riley 

b) Lauren Davis 

c) Milton Buttle 


4. Ölen kız güreşçinin adı neydi? 
a) Sarah 

b) Christine 

c) Angie 


ACCORDING TO JIM 


JIM BELUSHI, EŞİ İÇİN HAZIRLADIĞI DOĞUMGÜNÜ 


3. Marcie'den önce Winslow Lisesi'nin sekreteri kimdi? 


a) Louisa 
b) Laurie 
c) Lisa 


6. Stevem'in kızı özel okulundan 
niye atılmıştı? 
a) Kopya çekti. 


SÜRPRİZİNİ, DAHA SONRA DİZİ İÇIN KULLANMIŞ 


İnsanları güldürme işindesiniz. Peki sizi kim güldürür? 


John Candy'nin son zamanları. Altıma kaçırana kadar gülerdim. Kelime- 
nin tam anlamıyla altıma kaçırana kadar. 
Hiç işinizden kovuldunuz mu? 


Evet, kovuldum. 
Açıklamak ister misiniz? 


Utanıyorum. College Craft Painters adında bir şirkette çalışırken dairemi boyamak için birkaç kutu boya almıştım ve so- 


nunda bunu öğrendiler. 


Eşin Jennifer için yaptığın en romantik şey nedir? 
B: Onun için bir sürpriz parti üzerine tam iki gün uğraştım ve gerçekten çok şaşırdı. Hatta bu sürpriz parti 


üzerine bir bölüm bile yaptık. 


BÜYÜK FİNAL 


16 MAYIS 


b) Uyuşturucu kullanırken yakalandı. 
c) Bir keçi öldürdü. 


7. İlk sezonda Sosyal Bilimler 
Bölümü'nün başkanı kimdi? 

a) Harvey Lipshuliz 

b) Lauren Davis 

c) Marla Hendricks 


8. Guber'ın kardeşinin adı nedir? 

a) George 

b) Donald 

c) Ronald 


9. Harry'i kim bıçakladı? 
a) Jamal 

b) Tyrone 

c) Amaad 


96 “eg “gz “eg “eç “gp “oç “ez OT 


| SALI| 20:00 ACCORDING TO JIM | 20:30 JOEY | 21:00 DESPERATE HOUSEWIVES G 


7 GINA TRIBBIANI'YI CANLANDIRAN 
© DREADEMATTEO, JOEY'DE ROL 
ALANA KADAR HİÇ SITCOM 
İZLEMEMİŞ 


Joey'nin, oğlunu tek başına yetiştirmiş güçlü ve güzel ablası olarak tanıdığımız Drea de Matteo, yönetmen olmak için New York 
Üniversite'nin prestijli sanat okulu Tisch'e devam ederken, beklenmedik bir şekilde kendini kameranın önünde bulmuş. 

19 Ocak 1972 doğumlu oyuncu, adı duyulmamış filmlerde rol 
alarak başladığı kariyerinde, ünlü mafya dizisi Sopzanos'un bir bölümüne konuk oyuncu olarak katılınca şeytanın da bacağını 
kırdı. Kısa sürede, dizinin tutulan karakterleri arasına giren rolü ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Emmy Ödülü 
kazanmayı başardı. € : 

Federaller tarafından şantaj yapılan, nişanlısının aldattığı, #7 
uyuşturucu sorunu olan ve en sonunda mafya tarafından öldürülen bir karakteri canlandırmanın, komedi dizisinde bir kuaförü canlandırmakıan daha zor olacağı 
düşünülür... Drea ise Joey'in ablası rolü üzerine 
farklı düşünüyor: 

“Bu, daha önce yaptığım her şeyden on kat 
daha zor. İnsanları ağlarabileceğimi biliyorum, ama onları güldürmek? İşte bu gerçekten çok zor. Amacım bunu yapıp, karakteri 
olabildiğince gerçekçi oynamak ve onun bir 
karikatür karakterine dönüşmesini engellemek.” 


SADECE OYUNCU DEĞİL 

Drea daha önce hiçbir sitcom izlemediğini itiraf ediyor. Bu rol için önceden 
şüpheleri olan Drea'yı Matt LeBlanc ikna etmiş ve dizide olanın aksine New 
York'tan Los Angeles'a taşınan Drea'ya 
Matt destek oluyormuş. 

Matteo'ya hakkını vermek lazım; yıldızı bu kadar hızlı parlayıp Emmy ödülü ka- 5 > : 
zanmasına rağmen kendini ünlü olmanın 5 o e 
cazibesine kaptırmamış ve röportajlarındaki - : : 
samimi açıklamalarıyla dikkati çekiyor. Bunun nedeni belki de Matteo'nun hayatında 
oyunculuktan başka çok sayıda proje olması- * 
dır. Şu anda bir prodüksiyon şirketinin ortağı 
ve New York'ta bir butik sahibi. Ayrıca erkek 
arkadaşı Shooter Jennings'e müzik çalışmaların- 
da yardım ederken, hâlâ tutkusu olan yazarlığı da 
sürdürüyor. 
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DESPERATE 
HOUSEWİVES 


Desperate Housewives'iın, magazin gazetecileri tarafından “taciz noktasında takip edilen? beş ana kadın karakteri arasındaki çe- 


ARASINDA KISKANÇLIK kişme gittikçe kızışıyor. 
KAVGALARI YAŞANIYOR. Öyle görünüyor ki bu “umutsuz evkadınları” arasında birkaçı, 


'UMUTSUZ EV KADINLARI" 


diğerlerinden çok daha umutsuz ve sürekli olay çıkartıyor. Fotoğrai çekimlerinde kimin nerede duracağı, çekimler sırasında giyilen 


BAZI OYUNCULAR, 


TERİ HATCHER'IN kıyafetlerin seçimi oyuncular arasında zaman zaman gerginlik ya- 
ÖN PLANA şanmasına neden olmuştu. İddialara göre, özellikle Teri Hatc- 
ÇIKARTILMASINDAN si ön plana çıkartıldığı ileri sürülüyor, sorun da buradan çıkı- 


RAHATSIZ Vanity Fair adlı derginin Nisan sayısı için kapak çekimi sırasında yaşanan son olaydan sonra gerilim had safhaya ulaştı. Grubun 
bir daha beraber fotoğraf çektirip çektirmeyeceği merak konusu. 


ANADOLU HAYAT 


İ 
ZA EMEKLİLİK 


Vanity Fair'in yardımcı editörü Ned Zeman, “Zaman ilerledikçe her şey daha da kötüleşiyordu, çekimin tam bir felaket oldugunu inkar edemeyeceğim” diyor. 

Fotoğraf çekimi başlarken, her oyuncunun kendi özel kuaförü, 
makyözü ve kostüm ekibinin olduğu kalabalık bir sirki andıran 
atmosfere rağmen, her şey yolundaymış. 

“Aslında çizgiyi aşıp, işi herkes için zorlaştıran Marcia 
Cross'tan başkası değildi” diyen dergi editörü, umutsuz evkadınlarının biraz da geçimsiz olduklarını ortaya koyuyor. 


EE NK 2 


GİYİNEN EVKADINI 


“En Kötü Giyinen Ünlüler” listesiy- 
le tanınan eleştirmen Mr. Blackwell'in bu seneki listesinin hedefi 
Desperate Housewives'ın Edie'si Nicolette Sheridan oldu. Mr. Blackwell, “En Kötü Giyinen' seçtiği Sheridan hakkında “Zevksizliği acı veriyor” diye yazdı. 

Listesinde diğer kötü giyinen kadınlar arasında Meryl Streep, Britney 
Spears, Serena Williams, Paris Hilton da bulunan Mr. Blackweli, Jessica ve Ashlee Simpson için “Bu ikisi 
kötü zevkin kesinlikle genetik oldugunun kanıtıdır” diyor. 

Bu sene moda tasarımcılığının 
45. yılını geride bırakan Blackwell'in 
övdüğü yıldızlar arasındaysa Teri 
Hatcher da yer aldı. İşte Hatcher'ın 
kıskanılması için bir neden daha! 


KAÇIRAN LARA Desperate Housewives'ın 6-10. bölümleri 


Mayıs'ın ilk haftasında, hafta içi her akşam 


ÖZEL TEKRAR saat 18:45'te yeniden ekranda. 


ve 


CNBC-e 


www.enbee.com V E 
Dergiye göre asıl gerginlik, bir- A 


e id Mz diğ İİ ir İONANRE 
görevlinin gelip özellikle Teri ağla 
e RMERA HOPPNG 


Hatcher'ı dışlayan bazı “zorunlu 
şartlar? koymasıyla başlamış. 

Birinci şart, kıyafer dolabına 
ilk olarak Teri'nin gitmesine izin 
verilmemesi, ikinci şart ise Teri'nin kapak fotoğrafının merkezinde yer almaması olmuş. Bu 
şartların gündeme gelmesinde etkili olan isim Marcia Cross olsa 
gerek; çünkü yazılana göre 
Cross, Hatcher'ı yanında seksi 
bir mayonun içinde ve üstelik kapak fotoğrafının da tam ortasında görünce sinirlenip setten uzaklaşmış. 


KISKANILAN KADIN 

Çekimden sonra, beş kadından dördü sohbet 
ederken, Teri'nin çekip gittiğini belirten Zeman, 
Teri'nin aralarında en hassas ve sinirleri gerilmiş 


Fotoğraf çekilirken merkezde 
durmaması oşarundan Ooçok, 
Cross'un gösterdiği tepki kızdırmış onu. Çekim arasında ağladığı 
İ söylenen Teri, sadece “söyleneni 
| yaptığını? anlatmış. 


ÖDÜLÜN ETKİSİ 

Aslında hepsi aynı oranlarda 
başrol oynadığı halde başlangıçtan beri şovun yıldızı olarak özellikle Teri Hatcher'ın gösterilmesi, 
diğer oyuncuların tepkisine ve sonunda Teri'ye patlamalarına neden oldu. Gerçi söylenene göre şu sıra Cross, Bree 
rolünün ona teklif edildiğini, ama reddettiğini söylediği için Sheridan'a kızgınmış, ama bu Teri'yi ancak bir süreliğine rahat tutar gibi gözüküyor. 

Aralarında, Altın Küre töreninde En İyi Kadın 
Oyuncu Ödülü'nü kazanan tek kişi olan Teri'yi hedef alan kıskançlıklar, bu gidişle kolay kolay bitece- 


oyuncu olduğunu söylüyor. 


ğe benzemiyor. 


ÜNLÜLER SIRADA 


ÜNLÜ İSİMLER, KONUK OYUNCU OLARAK 


“ ÇAĞRILMAK İÇİN SIRADA BEKLİYOR 


va Desperate Housewives yurtdışında öyle yüksek bir izlenme 


oranına erişti ki, herkes dizide küçük de olsa bir rol kapma peşinde. Desperate Housewives yapımcıları ise bu konuda daha 
ketum davranıyor. 

Britney Spears'ın teklifini geri çevirmiş olmaları da bunun bir 
ispatı. Bugünlerde hamile olması nedeniyle sık sık haberlere konu olan genç şarkıcı /aktris, herkese dizide rol almayı çok istedigini söylüyormuş. Ancak görünüşe göre dizinin patronları, konuk 
oyuncuların şovun çekiciliğini azaltacağını ve ilgiyi ana karakterlerden alacağını düşünüyorlar. 

Dizide Mike Delfino'yu oynayan James Denton, ufak bir rol 
için, bir galaksi dolusu 'yıldızın” sıraya girdiğini söylüyor: 

“Şehirdeki herkes konuk oyuncu olmak istiyor. Britney benim 
favorim. Onu diziye aldırmak için çok çalışıyorlar, ama sizi temin 
ederim ki bu asla olmayacak.” 
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ALICIA SILVERSTONE, KISA SORULARA 
“ÖZLÜ SÖZLERLE' YANIT VERİYOR 


Yatak odasında... 
Kenevirden çarşaflar üzerinde uyumaktan daha seksi başka 
bir şey yok. Köpeklerimin de çok sevdiği güçlü bir materyal. Pa- 


muklu çarşaflar gibi kimyasal işlemlerden geçmiyor, bu çok 
önemli. Onları seksi yapan ise gezegen için de zararsız oluşları. 


Güller mi kır çiçekleri mi? 

Güller çok güzel, ama çok da ticari. Yabani, doğal olan daha 
seksi. Birinin, size çiçek toplamak için ormana gittiğini duymak 
kulağa hoş geliyor. 

Kitapçı mı bar mı? 

Barlarda pek şansli sayılmam. Bir kitapçı çok daha romantik 
geliyor bana. Orada inanılmaz bir adamla tanışıp, inanılmaz bir 
sohbet yaşayacağınıza dair fantezi kurmamı da sağlıyor. 

Kötü 


Kötü çocuğun gözündeki ışıltıyı taşıyan komşunun oğlu 


i çocuk mu, komşunun oğlu mu? 
' En 
iyi arkadaşım olabilmeli. Açık, konuşkan, komik, sevimli, çeki- 


“çi, güçlü ve zeki olmalı. Evet, farkındayım bu çok zor. 


775. 


TV İZLEYİCİLERİNİN STAJY 
CARTER, ARTIK STAJYER ÖĞRENCİLERİ 


JOHN 


R OLARAK TANIDIKLARI 


YETİŞTİREN 


ER izleyicileri, John Carter karakterinin gelişimini yakından takip etti. Beşinci sezonundan bölümler izlediğimiz dizide, bir zamanlar Dr. Peter Ben- 


ron'ın yanında çömezlik yapan Carter'ın 
rencilere doktorluğu öğrettiğini izliyoruz. 
Carter'ın yanında stajını yapan Lucy 
Knight da onun ilk yıllarında olduğu gibi 
başarılı bir doktor adayı, ama en az onun 
kadar da çok konuşuyor. John Carter, 
geçen bölümlerin birinde Dr. Benton'ın 
yanına gidip geçmişe dair günah çıkarttı: 
“Bana nasıl dayanmışsınız, sizin tebrik 
ediyorum...” 

Noah Wyle tarafından canlandırılan 
Dr. John Carter karakterinin dizideki 
ağırlığı gün geçtikçe artıyor. İlk kadro- 
dan karakterlerin sırayla ayrılmasıyla 
birlikte gittikçe kıdemi yükselen Wyle, 


, arık Öğ- 


DENEYİMLİ BİR DOKTOR OLDU 


kısa bir süre sonra acil servisin en önemli doktoru 
haline gelecek. İnternet üzerindeki forumlardan anaşılacağı gibi, Dr. John Carter'ın bu gelişimini hayranları büyük bir gururla izlemekte. 


45 


CNB 


lıiYisi 20:00 THE SIMPSONS 20:30 CRACKING UP | 21:00 THE 4400 


c-e 


www.cnbce.com 


YANKESİCİLİK VE HIRSIZLIK GAZETELERİN SON DÖNEMDE SIKÇA 
İŞLEDİKLERİ KONULARDAN. SPRINGFELD DA BU KONUDA OLDUKÇA 
AKTİF. İŞTE BÖLÜM ADLARIYLA BİRLİKTE BAZI VAKALAR 


Bart ve Lisa, Marge'ın çantasından para “yürütür. (Some Enchanied Evening) 

Bart, özel okuldan Radyoaktif Adam çizgi romanını “cebe indirir. (Bar? #be Genius) 

Kabadayının biri, Lisa'nın çöreklerini alır. 
(Bart the General) 


Bart, Jebediah Springfield heykelinin kafasını 
- keser ve götürür. (Tbe Telltale Head) 


Homer, bir yeni yıl ağaci çalar. e Roasting on an Open Fire) 
Bir kız, dükkandan çorap çalar. (Lisa the Greek) 


Bir ayı, Maggie'nin oyuncaklarını çalar. (Call 
of the Simpsons) : © 

Şeytan, Bart'a “çalmasını? vi (Bart Gi 
Hit by a Car): 

Homer kablo çalar. (llomer vs. Lisa and ibe 
8ıh .Commandmeni) 

Açılışta Homer bir hırsızdır. (Horner vs. Lisa 
and the $th Commandment) 3 

Moe, Homer'ın. “Alevli Homer tarifini çalar. 
(Flaming Moe's) z 

Lenny'nin dişindeki elmas çalınır. (Last Exit 
To'Springfield) - 

Ruth, çalıntı: bir öromobil kullanmaktadır. 


(Marge on the Lam) 


Homet, Ernest Borgnine'in çakısını çalar. (Boy 
Sconiz“N be Hood) 
Springfield'a bir kedi hırsızı -dadanır: be 


he Vigilante) 


Homer, Lisa'nın günlüğünü “yürütür”. (Secrets 
of a Successful Marriage) 

Simpsonlar, kendilerini korumak için hırsızlık — 
yapmak zorunda kalır. Bart kendini kaptırır ve on- 


> lara gerekli olanlardan daha fazlasını çalar. (XXchy 


and Scratchy Land). 
Jessica Lovejoy, kilisede hırsızlık yapar ve suçu > 


- Bartın üzerine atar. (Bart's Girlfriend) . 


Snake, Homerı dolandırır ve beş parasız bira 
kır. (The Springfield Connection) e 

Mr. Burns, bir bebeğin şekerini almaya afişi 
(Who Shot Mr. Burns? Part One) 

Homer, Bart'a bağırır ve şu cezayı verir: “Bir 
ay boyunca hırsızlık yapmayacaksın!” (Marge Be 
Not Prondl) 

Bob, bir atom bombası çalar. (Sideshow Bob's 
Last Gleaming) 

Nelson, Chalmers'ın n Honda marka otomobili- 
nin H harfini çalar. (Lisa's Date With Density) 

Bart, bir tank çalar: (Bro?ber's Little Helper) 


avea 


CRACKING UP 


SHACKLETON AİLESİNDE SAĞLIKLI TEK KİŞİ BULMAK BİLE 
NEREDEYSE İMKANSIZ. CAITLIN WACHS TARAFINDAN 
CANLANDIRILAN CHLOE, BU UÇUK KAÇIK AİLENİN EN GÜZELİ 


Psikoloji öğrencisi Ben Sweetwater'ın birlikte yaşadığı Shackleron ailesi bireyleri, hiç de sağlıklı sayılmaz. Psikoloji kitaplarında her birini tarif etmek için yeterince tanım bulabilirsiniz... 

Burada hangi aile bireyinin daha *uçuk kaçık” olduğunu tartuşmak yerine, yanıtı kesin bir başka soru sormak istiyoruz: 
“Shackleton ailesinin en güzeli kim?” 

Cracking Up izleyicileri, hatta dizinin afişini bir kez görenler 
bile, bu sorunun yanıtını düşünmeden verecektir: Chloe Shackleron! Yani, geleceğin yıldızları arasında adı sayılan 15 Mart 
1989 doğumlu genç oyuncu Caitlin Wachs. 

Onu daha önceden tanıyormuşsunuz gibi geliyorsa 
ya da birine benzettiğinizi düşünüyorsanız, haklısınız. 
Türkiye'de Aramızda Kalsın adıyla vizyona çıkan 
The Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood'da, 
gençliği Ashley Judd tarafından oynanan Vivian 
Jane karakterinin çocuk dönemini canlandırmışu. Bir başka CNBC-e kahramanı Frankie 
Muniz'le birlikte oynadığı My Dog Skip de 
Caitlin Wachs'ın rol aldığı bir başka film. 


“OYUNCULUK KOLAY DEĞİL” 

Cracking Up üzerine şunları söylüyor genç 
yıldız: “Crgacking Up'ı çok seveceksiniz. Canlandırdığım karakter benden oldukça farklı; 
çünkü 16 yaşında olağanüstü zengin bir amigo kızdan bahsediyoruz. Biraz da garip biri. 
Arkadaşlarım diziyi ilk izlediklerinde ona hiç 
benzemediğimi söylediler. “Oyuncuyum ben, 
oda bir rol sadece” açıklamasını yapmak zorunda kaldım.” 

Genç yıldız, yaptıkları işin kolay olmadığını 
söylüyor. Örnek olarak da My Dog Skip adlı 
filmin çekimini veriyor. Çekimler tamamlanamadığı için yaz aylarında da çalışmayı sürdüren 
ekip, hikayenin akışını bozmamak adına yaz ortasında “kış ayındaymış gibi? giyinmek zorunda kalmış. “Paltolar giyiyorduk ve gerçekten üşüyormuş 
gibi görünmeliydik, ama aslında yazın ortasıydı ve 
erimek üzereydik” diyor Wachs. 
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KAYBOLMALARI, NEREDE OLDUKLARI VE NASIL 
DÖNDÜKLERİ ANLAŞILAMADI... YAKLAŞAN SEZON FİNALİNDE 
4400 KİŞİNİN GİZEMİ ÇÖZÜLECEK Mİ? 


20:30 CRACKING UP 


Yıl 1946. Küçük bir kız California ormanlarında 
çiçek topluyor. Yıl 1951, Kore Savaşı sırasında siyah bir asker beyaz bir kadınla ilişkisi olduğu 
için dövülüyor. Yıl 1979, varlıklı ve mutlu 
bir evliliği olan bir avukar, ofisinde çalışıyor ve son olarak yıl 2001, iki kuzen gece 
içki içerek eğleniyorlar. iğ 

Bunlar, geçen yüz sene içinde kaybolan #2 


4400 kişiden sadece dördü hakkında kaçı- ' 


de 


rılmalarından önce son bildiklerimiz. Hiçbirinden 


bir daha haber alınamadı; ta ki 2004 yılında 
meteor olduğu sanılan bir ışık kütlesi dünyaya çarpana kadar. 4400 kişinin hepsi, 


Rainier Dağı'nda sisin içinden, kayboldukları yaşta belirdi. Tek bildiğimiz, 
hepsi kaçırılırken kör edici bir ışığın ortaya çıktığı. Bu veri de uzaylıların müdahalesi ihtimalini gündeme getiriyor. 


Özellikle The X-Files'a benzetilse de, çok zekice 
kurgulanmış ve orijinal bir bilimkurgu dizisiyle 
karşı karşıyayız. 

The 4400, bu olayların insani sonuçlarını incelemekte takdire değer bir iş çıkarmış. Diğer bilimkurgu dizilerinin aksine “her hafta bir olayı çözme' 
formatını kırmış olması, diziyi daha da heyecan 
verici kılıyor. 

Merak uyandıran kaçırılmaların çoğu, dizinin 
devam eden öyküsünün bir parçasını oluşturuyor. 
Maia, yakınındaki insanlara gelecekte olacakları 
görebilme yeteneğine sahip. Bu da yeni üvey annesi detektif Diana için ciddi bir avantaj. Shawn ise 
kuzenini komadan çıkarabilecek bir yetenekle 
döndü. 

Bir de aşk hikayemiz var: Richard kaçırılmadan 
önce birlikte olduğu kadının torunu Lily'e aşık 
oluyor. Lily ise nasıl ve neden olduğunu bilmediği 
bir şekilde hamile. Bütün bu bağlantılar ve bilinmeyenler, diziyi bütün olarak görmemizi ve devamlılığı sağlıyor. 


DOKUNAKLI İNSAN HİKAYELERİ 

The 4400 de diğer bazı bilimkurgu dizileri gibi 
paranormal olaylar dışında toplumun sosyal yapısına da göndermeler yapıyor. Kaçırılmaların farklı zamanlarda gerçekleşmiş olması, toplumda gerçekleşen bazı kültürel değişikliklere ve önyargılara 
da ışık tutuyor. Örneğin siyah asker Richard gazeteyi karıştırırken şaşkınlıkla, “Dışişleri Bakanı 
renkli mi?” diyor. Beyaz olan Shawn ise onu “Siyah.” diye düzeltiyor. Richard, siyahlara karşı tavrın son elli yıldaki değişimine her yeni öğrendiği 
gelişmeyle daha da çok şaşırıyor. 

Dönenlerin topluma alışma çabası özellikle çok 
dokunaklı ve etkileyici: Hikayeyi ilginç kılan, topluma yeniden karlmayı deneyip, başarısız olan 
4400 kışı, tehlikeli bir şekilde kontrolden çıkabilen garip güçlere sahip: 4400 kişi, medyanın sevgi- 


lisiyken birden her şey tersine dönüyor ve bilinme- 


yenden korkan halk, onları artık aralarında görmek istemiyor. 

Kaçırılma nedenleri ya da ortaya çıkışları aydınlanacak mı? Son bölüme kadar kafanızda soru işaretleri kalabilir; ama özelliikle final bölümünün 
çok önemli olduğu uyarısını yapmalıyız. 


İKİNCİ SEZON 
ÇEKİMLERİ SÜRÜYOR 


The 4400'ün ikinci sezon çekimleri, Mart ayı 
başında Vancouver'da başladı. İkinci sezon- 


da, ilk sezonun birkaç bölümünde konuk 
oyuncu olarak gördüğümüz Biliy Campbell, 
Jordan Collier karakteri olarak dizideki yerini 
koruyor. İkinci sezonun kadrosunda yer ala; 
cağı. kesinleşen oyuncular arasında. Joel 
Gretsch ve Jacgueline McKenzie de var. Terfi etmiş Tom Baldwin ve yine ş e 
yardımcısı Diana Skouris rollerinde tabii ki. 


İlk sezonda, kaybolmaları ve 

gizemli bir şekilde dönüşlerinin ardındaki sis perdesini aralamaya çalıştığımız dizinin ikinci sezonunda da merkezde 'kayıplar' 

var. İlk bölümü, bu ay izleyeceğimiz birinci 

sezon final bölümünde yaşananlardan altı ay 
sonrayı anlatıyor. Bu da, 4400 kişi- 


nin ansızın dünyaya dönüşlerin- 4 

den tam bir yıl sonrasına < 
denk geliyor. O Ee 
26 Mayıs'ta birinci sezo- N © N 
nun finalini izleyeceğimiz di- e 
zinin ikinci sezonu da yine 
CNBC-e'de olacak. Yayın tarihiy- 


le ilgili gelişmeler CNBC-e Dergi ve 
cnbce.com'dan duyurulacak. 
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GILMORE 
GİRLS 


HAYALİ BİR KASABADA 
YAŞIYOR OLSALAR DA 
GILMORE GIRLS KARAKTERLERİ, 
HİÇBİR DİZİDE OLMADIĞI 
KADAR GERÇEK 


Gilmore Girls ilk bakışta, evlenmemiş bir anne ve 
genç kızını kullanarak aile değerleri üzerine tartışma açan bir diğer dizi daha gibi görünüyor olabilir. 
Oysa canlı diyalogları, dokunaklı ama asla duygu 
sömürüsü yapmayan hikaye çizgisi ve kurnaz kurgusuyla diğer bir çok TV dizisinden farklılaşıyor. 
Basit dramatik mizah hatasına düşmeyip iki farklı 
nesilden gelen anne Lorelai ve genç kızı Rory'e eşit 
saygıyla yaklaşıyor. 

Her ne kadar gençlik dizisi kategorisinde yayınlansa da kesinlikle bir gençlik dizisi değil. Hikaye 
kurgularının çoğu Rory'nin etrafında dönse de 
olayları Lorelai'ın bakış açısından da görüyoruz. 


SIRADAN GENÇ KIZLAR 

Alexis Bledel'in canlandırdığı Rory, televizyonda 
gördüğümüz diğer genç kızlar gibi müzik dinlerken 
iç çamaşırlarıyla yatakta zıplayıp durmuyor. Hatta 
sitcom'larda hiç rastlamadğımız şekilde “kitap okuyor”. Tutucu bir aileden gelen Uzakdoğulu arkadaşı Lane ile normal genç kızların yaşadıklarını tecrü- 
be ediyorlar; ilk aşk, ilk öpücük... 

Lorelai ile Rory'nin ilişkisi birçok annenin “Ben 
kızımla aynı zamanda arkadaşım” sözüne uyuyor 
gibi görünse de ara sıra sertleştiği de oluyor. Rory 
yeni tanıştığı bir çocuk yüzünden Chilton'a gitmekten vazgeçtiğini söylediğinde Lorelai arkadaş konuşmasını atlayıp “Anne kartını oynuyorum” 
demesi ya da Dean ile tekrar öpüşmesinin ardından 
“Seni yine mi öptü?” diye tepki göstermesi gibi. 


Bir de her şeyin kendi kontrolünde gelişmesini seven büyükanne Emily var tabii. Rory'nin ne istediğini düşünmeden, okuldaki bütün arkadaşlarını çağırarak sürpriz doğumgünü partisi vermesi onun 


hakkında fikir vermiştir izleyicilere. Tüm olumsuz- 


21:00 GILMORE GİRLS 


luklarına karşın Emily, kızı Lorelai'ın tek başına çocuk yetiştirmiş olmasının zorluğunu ve hayatında 


birini istemesini anlayabiliyor. 
Şovun ana olayı, Lorelai ve kızı Rory arasında geçiyor gibi görünse de dizi bize bundan çok daha faz- 


RORY'NİN KİTAP KULÜBÜ 


Gilmore Girls'ün internet sitesinde, 

“Rory'ye daha çok benzemek ister misiniz? 
Kitap okuyun!” mesajıyla birlikte Rory'nin 
okuduğu kitapların listesinin verildiğini 
söylemiştik. Bu ay Rory'nin Kitap Kulübü'nde 
sıralanmış popüler kitaplar 
listesinden, Türkçe'ye çevirisi 
yapılmış kitapları tanıtıyoruz. 


Paul Auster 

KEHANET 
GECESİ | 

POPÜLER KİTAPLAR 

* Kehanet Gecesi (Oracle Night) 

Paul Auster, Can Yayınları 

* Adaş(The Namesake) 

Jhumpa Lahiri, Everest Yayınları 

* Brick Lane (Brick Lane) 

Monica Ali, İnkılap Kitabevi 

» Bel Canto (Bel Canto) 

Ann Patchett, Can Yayınları 

e Alıklar Birliği (A Confederacy or...) 

John Kennedy Toole, Can Yayınları 

* Pi'nin Yaşamı (Life of Pi) 

Yann Martel, İnkılap Kitabevi 

* Küçük Şeylerin Tanrısı 

(The God of Small Things) 

Arundhati Roy, Can Yayınları 

* Kırmızı Çadır (The Red Teni) 

Anita Diamant,Bilge Kültür Sanat 

e Arıların Gizli Yaşamı 

(The Secret Life of Bees) 

Sue Monk Kidd, Klan Yayınları 

»e Cennetimden Bakarken 

(The Lovely Bones) 

Alice Sebold, İnkılap Kitabevi 

» Dadı Günlükleri 

(The Nanny Diaries) 

Emma MeLaughlin/Nicola Kraus, İnkılap Yayınevi 


ei 
Lahiri 


Monica Ali 
rick 
— yal 


—— 


lasını sunuyor. Gil#zore Girls küçük, hayali bir kasabada yaşayan gerçekçi karakterlerin, hayatın 
farklı yönlerini, aşkı ve devamlı değişen ilişkilerini 
keşfetmelerine izin veriyor. 

Gilmore Girls'ü, diğer dizilerden ayıran önemli 
özelliklerinden biri de, izleyiciye az kişinin anlayacağı “pop kültür referanslarıyla? televizyonda 
Buffy'den sonra en hızlı diyalogları vererek meydan 
okuması. Bazen konuşmaları takip ermek çok güç 
olsa da, sonradan akılda kalmayan bir saatlik bir 
aile eğlencesi yerine insan doğası dikkate alınarak 
zekice kurgulanmış bir gösteri sunuyor. 
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THE KING OF OUEENS 


CARRIE VE DOUG ÇİFTİNİN AŞK HAYATINA DAİR İKİ ÖNEMLİ OLAYA 
TANIKLIK ETMEYE HAZIR OLUN 


The King of Oweens'in Mayıs ayı bölümlerinden ikisinde Carrie ve Doug çiftinin ilişkilerine dair iki ayrı önemli döneme tanık 
olacağız. 

Veiled Threatte Carrie, anılara dalacak ve evlenmek üzere oldukları günleri anımsayacak. Geçmişlerine dair çok önemli 
ayrıntılar öğreneceğiz. Carrie'nin evlilik konusunda kararsızlık 
vaşadığı, kuşkularını gidermek için Tanrı'dan bir işaret beklediği bu dönemde, Doug'ın yine her zamanki gibi işleri 
karıştırdığına şahit olacağız. Diğer yandan bizden çok uzaklarda 
olmalarına karşın onların düğününde de kız ve erkek aileleri arasında sorunlar yaşandığını göreceğiz. 

Ne yaşanmış olursa olsun hepimizin bildiği gibi uzun yıllardır 
evliler ve hatta artık bir bebek sahibi olmaya da karar verdiler. 
İşte, ayın son bölümü Ovary Action'da da Carrie'nin *en uygun 
olduğu? zamanda eve gelen misafirlerin neden olduğu krize şahit 
olacağız. Duygusal adamımız Doug, bunca gerginlik arasında 
“asli görevini” bakalım yerine getirebilecek mi? 


EVERYBODY LOVES 
RAYMOND 


8. SEZONUNU İZLEDİĞİMİZ DİZİ, ABD'DE 
BU AY YAYINLANACAK FİNAL 
BÖLÜMÜYLE SONA ERECEK 


CNBC-e'de sekizinci sezonundan bölümler izlediğimiz efsane 
dizi, Mayıs ayında ABD'de gösterilecek final bölümüyle birlikte 
ekrana veda ediyor. Birçok TV dizisinde tercih edilen “özel bir final bölümü? yerine, dokuz sezondur olduğu gibi 30 dakikalık normal bir bölüm yayınlanacak. Herkes Raymond'ı sevdi mi, kestirmek güç; ama televizyon eleştirmenleri içinde bu dizinin başarısını göz ardı eden kimse yok. Yani herkes Raymond'ı takdir ediyor. 

"Sahip olduklarım karşısında nankörlük yapmak istemem, ama 
ciddi baskılarla karşı karşıya olduğumu da kabul edersiniz herhal- 
de” diyor Ray Romano. “Sözünü ettiğim “sahip olunması iyi bir 
problem” ama ara sıra sadece stand up yaptığım dönemleri de 
anımsamıyor değilim” diyen Romano yorulmuşa benziyor. 
Anlaşılan o ki bir süre sessiz kalacak. 

Neyse ki bizim daha izleyecek bölümlerimiz var. 
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MAYISTA BENİMSİN! 


LEVEL'ın 100.-sayısında okurlarina muhteşem aksiyon oyunu BLOOD RAYNE'ı-hediye ediyor 


Ayrıca VogelBurda, Türkiye'nin encok Satan oyun dergisi 
LEVEL'ın 100. sayısını kutlamak icin milyarlarca Uralık 
hediyeler dağıtıyor. Bu randevuyu sakın Kacirmayın. 


DİZİLER 
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BUFFY THE VAMPIRE 
SLAYER'I BİR KÜLT 
HALİNE DÖNÜŞTÜREN 
NEDİR? NASIL OLDU DA 
KAN İLE KAHKAHA BİR 
ARAYA GELEBİLDİ? 


Buffy he Vampire Slayer'in bu ay sona erecek ilk 
sezonu, bize Sunnydale Lisesi'nin tehlikeli dünyasının kapılarını açtı; ama neredeyse “tamamına erdiremiyordu?. Bu sezonun son bölümü çekilirken bile, 
dizinin devamının çekilip çekilmeyeceği belli değildi. Bu nedenle sezonun son bölümünde, ekibin kütüphaneden çıkış sahnesi, dizinin finaliymiş hissi bırakabilir. 

Neyse ki, Joss Whedon zoru başardı ve sinema 
filminden yola çıkılarak çekilen dizilerin talihsizliğini yenerek, Buffy'nin kötü güçlere karşı verdiği savaşın yarım kalmasını engelledi. 

Bir fantastik dizi yapıp insanların ilgisini çekmek, 


hatta empati kurmalarını sağlamak gerçekten zordur ve dizinin sevilip sevilmemesi biraz da buna 
bağlıdır. Bu nedenle dizinin beş sene boyunca devam edebilmesini, Buffy karakterlerinin tepkileri- 
nin, ne kadar olağandışı durumlara düşseler bile 
gerçek hayata bağlı kalmasına borçlu olabiliriz. 


AŞK VE YAŞ FARKI 

Örneğin Buffy, odasında Angel'la öpüşüp onun 
bir vampir olduğunu öğrenmesinin ardından Willow ile sohbet ediyor. 16 yaşında iki arkadaşın arasında geçebilecek bir diyalog yaşanıyor ve Angel ile 
Buffy arasındaki 234 yıllık yaş farkı tartışılıyor. 


Filmden sonra diziye derinlik katan etkenlerden 
biri de Angel karakteri. Daha önceleri kim olduğunu bilmediğimiz gizemli Angel'ın, Buffy'ye aşık, ruhu olan bir vampir olmasından daha da etkileyici 
olan Joss Whedon'un bu gerçeği yedinci bölüme kadar saklamış olması. 

Whedon, daha sonraki sezonlarda da göreceğimiz gibi bu sezonu da iki ayrı hikaye çizgisiyle ele 
almış. Bütün sezon boyunca, Master'ın Cehennem 
Ağzı'nı açıp insanlığın sonunu getirme planları işlenirken, diğer yandan da “Lise, cehennem gibidir” 
fikri üzerine gidildi. Hatta ilk sezon bölümlerinin 
yarısından fazlasında, liseye gitmenin ve 16 yaşında 


AN AYRINTILAR / MAYIS 
e un olani Giles ile çektirmiş ok 
duğu fotoğrafı ii yi | 

e Willow'un dolap kapağının iç yüzünde, bir 
.sonraki bölümden iiberen. ie müziğini ya- 


pacak olan Nerf Herder'ın çıkartması yer alıyor. 
| Outof Mind, Out of Sight 


e Bu bölümde Willow, beyaz bir Scooby 
| tişörtü giyiyor. Bu, daha sonra Xander'ın, 
ekiplerini Scooby Çetesi olarak adlandırması- 
| na neden olacak. 

! | Prophecy Girl 

e Dizinin devam ed p etmeyeceği belli olmadığı için kütüphaneden çıktıkları sahne, karakterlerin hepsinin gözükeceği bir final sahibi çekilmiştir. 
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olmanın korkutucu yanları üzerinde duruldu. Ebeveynlerin 


Willow'un “Benden hoşlanan 
tek bir erkek oldu, o da şeytani 
bir robot çıktı” demesinin üzerine Buffy'nin kendisiyle dalga geçerek verdiği yanıtı unutmak 
mümkün mü? 


aşırı beklentilerini yerine getirmeye çalışmak, öğretmenine 
aşık olmak, en kötü kabusların- 
la yüzleşmek, kimsenin sana aldırmaması ya da biriyle yakınlaşmak bu sezonda ele alınan 


“Buraya taşındığımdan beri 
hoşlandığım tek erkek vampir 
gençlik sorunlarından sadece çıktı. Cehennem Ağzı'nda hayat 
birkaçıydı. 

En güzeli de gençlerin normal 
hayatları sürerken, çevrede 


hiçbir şeyin normal olmaması; 


böyle. Hiçbirimizin asla mutlu ve 
normal bir ilişkisi olmayacak.” 
Daha yeni tanıdığımız, “görün- 


mez kız” olayından sonra yolu 
ama yine de izleyicinin bu olağandışı durumları ga- o ekiple daha sık kesişecek olan Cordelia karakteri ise 
ripsememesi... Etrafta kapkaç veya hırsızlık gibi bir | popülerlik, bir grubun bir parçası olmak veya gençtehlike yerine vampirler var; ama Willow, Xander lerin acımasızlığı üzerine lisede nefret ettiğiniz her 
ve Buffy'den oluşan ekibin eğlenceli yorumları, ger- o şeyi temsil ediyor gibi. 

çekdışı olayları kanıksamamızı kolaylaştırıyor. İlk sezon bu ay bitiyor, vampir avı ise sürecek. 


VAMPİR AVCILARININ İZLEDİĞİ FİLMLER... 


Bufiy the Vampire Slayer'ın bir özelliği de her bölümde çeşitli referanslara yer verilmesi. Her 
an bir karakterin ağzından popüler kültüre dair bir isim duyabilirsiniz. Filmlere yapılan 
referanslar, bunlara örnek. Bölüm adlarıyla birlikte örnekler aşağıda. 


NEVER KILL A BOY ON THE FİRST DATE Scully'nin paranormal olaylara her zaman bilim- 
Superman sel bir açıklama getirmeye çalışmasına sıkı bir 
Buffy, Owen'la gece çık. gönderme. 
“mak için Giles'ı ikna etmeye I ROBOT, YOU JANE 
” çalışırken “Clark Kent'in bir işi var, ben de Örümcek Adam 
sadece biriyle çıkmak istiyorum” diyor. Su- “Yanlış bir şeyler var. Örümcek 
perman'in gizli kimliği olan Clark Kent gibi o hislerim beni uyarıyor” diyen 
e) normal bir hayat düşlediğini söylüyor. Bufiy, Örümcek Adam'a 
TEACHER'S PET gönderme yapıyor. 


Exorcist Yakında tehlike ol- 
Buffy, öğretmenleri Natalie'yi, kafasını 180 Oduğunda, Örümderece çevirirken gördükten sonra “Boynunu (Cek Adam, 'örümcek 
büktü demiyorum, tam bir Exorcist dö- hissi" diye adlandırılan 
R .. nüşünden bahsediyorum” der, Dir Uyarı hisseder. 


Exorcist'teki sahneye gönder- PUPPET SHOW 
g me yapmaktadır. 


The Usual Suspects / Keyser Soze 
THE PACK Kukla, şeytan avcısı olduğunu söyleyip, ma- 
The X-Files sum bir öğrenciyi öldürdükten sonra Xander 
Bufiy, Giles'in, Xan- “Keyser Soze'lenmiş gibi hisseden başkaları 
der'iın garip davranış- oda varmı?” diye sorar. Olağan Şüpheliler filminlarını testosterona bağ- de iyi adamlardan olması gerekirken, kötülerin 
laması üzerine “Senin be- oen kötüsü olduğu ortaya çıkan gizemli Keyser 
ni Scully'lemeye çalıştığı: o Soze karakteriyle ilgili karmaşık bir mesaj verna inanamıyorum” der. mektedir. 
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KATHRYN MORRİS, CANLANDIRDIĞI LILLY RUSH KADAR AZİMLİ VE 
TUTTUĞUNU KOPARTAN BİRİ. YAŞAMI, BUNUN KANITI 
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Amerika?da her hafta 14.4 milyon insanın izlediği 
Cold Case'in güçlü ve amansız detektifi Kathryn 
Morris, birçok televizyon izleyicisine yeni bir yüz gibi gelse de o aslında hayatının büyük bir bölümünde 
oyunculuk yaptı. 

28 Ocak 1969, Ohio doğumlu Kathryn, ailesiyle 
birlikte, Gospel müzik grubuyla seyahat etti. Philedelphia'da üniversiteyi bitirdikten sonra San Francisco'ya gidip oyuncu seçmelerine katıldı. Dizideki 
karakteri gibi azimli olan Kathryn, hayatını kazanmak için garsonluk yaptı ve sonunda 1991 yılında 
bir TV filmi olan Log Road Home'da bir rol kapmayı başardı. 

Bundan sonra S/eepstalker (1995) ve The Prophecy LI (1998) gibi birçok TV filminde rol aldıktan 
sonra şansı açıldı ve Zeyza: Dövüşçü Prenses'te 
rol aldı. Yönetmen Rod Lurie'nin 2001 yılına kadar çektiği bütün filmlerde oynadı. 

Asıl büyük çıkışını bir rock yıldızını 
canlandırdığı Steven Spielgberg'in 
Yapay Zeka'sı ve Tom Cruise'un ğ 
eşini oynadığı Azınlık Raporu'yla #X A 
gerçekleştirdi. 


GEÇMİŞİNDE GARSONLUK 
DA YAPAN MORRİS, 
OYUNCU OLMAYI 
BAŞARDIKTAN SONRA 
BİRÇOK ÜNLÜ İSİMLE 
ÇALIŞTI 


J-Lo ile Ben Affleck'in aralarının açılmasına Paycheck filminde Affleck ile paylaştıkları aşk sahnesinin 
mi neden olduğu sorusuna şöyle yanıt veriyor: “Ben 
o olaydan yırttım. Neyse ki, tartışmaları birkaç ay 
sonra gerçekleşti.” 

Son olarak, 200/te Val Kilmer, LL Cool |J ve 
Christian Slater'dan oluşan güçlü bir kadroyla 
Mindbunters adlı filmde bir FBI ajanını oynayan 
Kathryn, Cold Case'teki rolü için Philedelphia cinayet masası detektifleriyle zaman geçirmiş. Oradaki 
suğlular, polisler tarafından bulunduklarında çoğunlukla, sanki yakalanınca rahatlamışlar gibi “Sizi 
bekliyordum” diyorlarmış. 

Dizinin, ileride Lily'nin özel yaşamına ve sırlarına 
da değineceğini söyleyen Kathryn, dizinin en sevdiği 

yanlarından birinin “geri dönüşler? olduğu- 
> nu söylüyor. Aynı karakterin farklı 
yaşlardaki halini göstermek 
için farklı oyuncular, o 
yılların müziği, saç 
& şekilleri ve kıyafetleri 

— kullanılıyor. 


THE XFILES TARİHİNDE BAZI GÜNLER VAR KI, HEM ÇOK 
ÖNEMLİLER, HEM DE O GÜNLERİN UNUTULMASI MÜMKÜN DEĞİL 


4 Temmuz 1947 

“Roswell, New Mexico UFO Olayı'nın bu tarihte 
gerçekleştiği iddia edilir. 

13 Ekim 1961 

Fox W. Mulder 13. Cuma gününde doğmuştur. 

22 Ocak 1964 

Samantha T. Mulder doğdu. 

23 Şubat 1964 

William ve Margaret Scully'nin Dana Katherine 
Sculiy adlı kızları doğdu. 

27 Kasım 1973 

Hem Samantha Mulder hem de Cassandra Spender kayıplara karışır. 

16 Haziran, 1989 

Mulder, kardeşinin kaybolduğu geceyi hatırlamak için, Dr. Heits Werber ile “gerileme terapisi” 
üzerine çalışır. Kafasında, bir sesin ona “Samantha'nın zarar görmeyeceğini” ve birgün geri döneceğini söylediğini hatırlar. 

7 Mart 1992 

FBI'da geçirdiği iki seneden sonra, Dana Scully 


X-Files'a atanır. Mulder yaptığı işte hatalarını bulmak için göreve geldiğini düşündüğü için, ilk başta 
Scully'ye güvenmez. Görünüşte davalara bilimsel 
perspektif getirmek için atanmıştır. İşin gerçeği ise, 
Mulder'ın çalışmalarından rahatsız olan yetkililerin, Scully'yi X-Files davalarının açıklarını bulması 
için atadığıdır. 

8 Mayıs 1994 

Derin Gırtlağın ölümü. 

23 Şubat 1997 

Mulder, Scully'nin 33. doğumgününü kutlamak 
için onu dışarıya çıkarr. Aynı saatlerde, 20:00 siralarında, Max Fenig'i taşıyan 549 sefer numaralı 
uçak, bir UFO ile karşı karşıya geldikten sonra 
Northville, New York yakınlarında düşer. 

27 Nisan 1997 

Komplo, Güney Carolina'da bir okul bahçesinde 
su çiçeği hastalığı taşıyan arıların test edilmesiyle 
başlar. 

22 Aralık 2012 


Mulder'a göre bu tarihte uzaylı istilası olacak. 
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CSNY 


Hema Glow: Kandaki kimyasalları ayrıştırmak 
için kullanılan sprey. 

Integrated Ballistic Imaging System: Silahın ateşlendiği andaki titremesinden, silahın ne yönden 
ateşlendiğini görüntüleyen bilgisayar sistemi. 

Incubator: Bir numunenin sürekli olarak belli ısı- 
da saklanmasına olanak verir. 

KBR Pellet; Kızılötesi ışıma ile incelenecek bir 
kimyasalın taşınmasında kullanılıyor. Tuz kızılötesini geçirmediği için sadece paletteki kimyasal incelenebiliyor. 

Lexis: ABD'de faaliyet gösteren online hukuk veritabanı lexis.com adli siciller ve vakalar ile ilgili raporları içeriyor. Bu gerçek bir adrestir. 

Luminol: Kandaki hemoglobinde bulunan demir 
ile temasa geçtiğinde mavi ışık yayan kimyasal bir 
madde. Yüzeyde bulunan kan temizlenmiş olsa dahi parlıyor. 

Magnetic Brush: Manyetik tozların dağıtılmasın- 
da kullanılan özel fırça. 

Magnetic Powder: Dikey ve yatay yüzeylerde 
parmak izi tespitinde kullanılan manyetik toz. 

Micropipettes: Nanogram ölçüsünde DNA sıvılarının taşındığı minik tüpler. DNA ölçümlerinde sıvının belli bir baz miktarı aşmaması gerekiyor. İşlem tamamlandıktan sonra, mikrotüpler toksitlenmeye karşı öğütücüye atılıyor. 

Mobile Fingerprint Scanner: Olay yerinde parmak izi incelemeye yarayan mobil tarayıcı. 

National Crime Information Center: Kaçırma 
olaylarından mal ve mülke verilen zarar kadar, 
ABD içinde gerçekleşen tüm kriminal o olayların 
kaydının tutulduğu FBI veritabanı. 

Night Vision Binocular: Fotonları büyüten lenslerden oluşan gece dürbünü. Dürbünün merceğinde 
fotonlar, elektrona dönüştürülüp fosfor bir zemine 
yansıtılarak, gece görüşü elde ediliyor. 

Obligue Light Source: Numuneler üzerindeki fizyolojik lekelerin tespitinde kullanılan özel bir ışık. 

Otoscope: Burun ve boğaz yollarında inceleme 
yapmaya yarayan araç. 

Phenolphthalein: Kan lekelerini ayrıştıran renksiz 
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DETEKTİFLERİN KULLANDIĞI 
TEKNOLOJİK ARAÇLAR VE 
KİMYASALLAR SÖZLÜĞÜ, 
İKİNCİ BÖLÜM 


bir bileşen. 

Protective OEyewear/Shield: Koruyucu göz 
kalkanı. (Laboratuvarda asit, baz gibi birçok maddenin fışkırması gözler için tehlikeli olabiliyor. 

Refrigerated Centrifuge: DNA örneklerine dakikada 14 bin tur attıran rotasyon makinesi. Bu hız- 
da dönen nükleer DNA, hücredeki diğer bileşenler- 
den ayrılıyor. 

Refrigerated Storage Locker: Otopsi öncesi cesetlerin bekletildiği buzdolabı. 

Rockwell Hardness Tester: Maddelerin sertliklerini ölçen bir test. 


Self-Contained Breathing Apparatus: Havasında 


sağlığa zararlı kimyasalların bulunduğu bir odada 
giyilen kendi kendine nefes alan özel elbise. 

Small Particle Reagent (SPR): Sualtındaki parmak veya ayak izlerinin ortaya çıkarılması için kullanılan özel bir toz. Çıkarılan toz önce kurutuluyor 
ve daha sonra diğer izler gibi uygulamalara sokulu- 


yor. 
Sound Spectrograph: Sesin frekansını ses izine 
dönüştüren cihaz. 
Spectral comparator: Değişik dalgaboylarında 


(kızılötesi ve ultraviyole) filtrelerle bir kağıttaki mürekkep izlerini teşhis eder. 

Speculum Nasal: Burun incelemelerinde burun 
deliklerini açan cihaz. 

Stereo Microscope: Numuneleri üç boyutlu gösteren mikroskop. 

Stereoscope: Tek bir numunenin iki ayrı görüş 
açısından fotoğrafını birleştirerek üç boyutlu bir 
görüntü çıkaran cihaz. 

Thermal Imaging Camera: Işık yerine ısı kullanan görüntüleme cihazı. 

Thermocyeler: DNA'yı büyüten cihaz. 

Trajectory Rod: Kurşun yarasının içine sokulan 
bu cihaz, kurşunun ne yönden vücuda girdiğini, hızını ve uzaklığını tespit ediyor. 

Iympanometer: Ortakulağın ses dalgaları ve basınca direncini ölçüyor. 

Ultraviolet Camera: Vücutta ultraviyole ışın emmiş noktaları kaydeder, bu şekilde deride görünmeyen çizik, ısırık veya yara gibi detaylar ortaya çıkar. 


ONLAR EN YENİ TEKNOLOJİYİ KULLANIYOR. 
EN BÜYÜK SİLAHLARI DA 


SUÇLULARIN KARŞISINDA 
KULLANDIKLARI TEKNOLOJİ ZATEN 


VACIS: Gemi veya kamyonun içindeki yük gibi 
büyük nesnelerin radyografik görüntülerini çıkarır. 

Video Spectral Comparator: Değişik dalgaboyu 
filtreleri ile normal şartlarda kağıt üzerinde görün- 


meyen izleri teşhis eder. 
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CN 
Vortexer: Cenirifugal döndürme enerjisi kullanarak | 
bir bileşeni komponentlerine ayıran cihaz. | 
VSC 200: Dökümanların analizini yapan üst dü- | 
zey Iş istasyonu. 
X-ray diffractilon mashine: Bir organizmanın ya- 


z — eğ 


pısını X-ışınların emme 
potansiyeline göre tahlil 
eder. 

Z-nose (Electronic Nose): Koku, buhar ve gazları tespit eden elektronik cihaz. 
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FISHER & SONS AİLE ŞİRKETİNDE ADI GEÇEN İKİ KARDEŞ, NATE VE DAVID 
FISHER. BİRBİRİNDEN ÇOK FARKLI OLSALAR DA CENAZE EVLERİNİ 
KURTARMAK İÇİN BİRLİKTE MÜCADELE VERECEKLER 


NATE FİSHER 

Tam Adı: Nathaniel Samuel Fisher, Jr. 

Yaşı: 35 

Medeni Hali: Bekar. Şu anda Brenda ile ilk uzun 
soluklu, ciddi ilişkisini yaşıyor. Nate'in babasının 
öldüğü gün Los Angeles'a giden bir uçakta tanıştılar. Birbirlerine hemen bağlandılar. Yakın zamana 
kadar tek gecelik, kısa süreli ilişkiler yaşıyordu. 

Meslek: Fisher & Sons aile şirketinde çalışıyor. 
Önceki işi Seattle'da en çok satan gıda firmasında 
organik üretim müdür yardımcılığıydı. Eve döndükten sonra, istemese de, cenaze işine bulaştı. 

Kardeşleri: Erkek kardeşi David (31) ve kız kardeşi Claire (17). 

Diğer Aile Üyeleri: Annesi Ruth ve teyzesi Sarah. 

Çocukluğu: Ruth'a göre, Nate çok gazlı bir bebekti. Beş veya altı yaşlarındayken, sokağın karşısındaki evde, onu öpmeye çalışan Jeannie Fritzen 
adlı bir kızla oynardı. Lisede beysbol oynadı. 15 yaşında teyzesi Sara'yı ziyaret ederken 32 yaşında bir 
kadınla birlikte olarak bekaretini kaybetti. Nate 17 
yaşına girdiği yaz Colorado Nehri'ne kano yapmaya gitti. Ailesine Sacramento'ya devleti çalışırken 
görmeye gittiğini söyledi. Liseye giderken bir motosikleti vardı ve bundan çok gurur duyardı. Bir kaza 
geçirdi ve şimdi ayağında hâlâ ameliyattan kalma 
platin var. 

Kişiliği: Nate çok iyi yürekli biri olmasına karşın, 
oldukça haylaz ve yerleşik bir hayatı yok. Son zamanlarda bunu düzeltmeye çalışıyor; bütün hayatı 
boyunca kaçtığı aile işine ve uzun vadeli bir ilişkiye 
bulaştı. İnsancıl tavrı ve yas tutanlarla samimiyetle 
empati kurabilmesi sayesinde, insanlara kederleriy- 
e başa çıkmaları için yardımcı olabiliyor. Aile meseğine yeniden dönmesinde bu durumun büyük etcisi oldu. 

En Utanç Verici Anları: Annesi onu Brenda'yla 
birlikte basmıştı. Bir kez de aile toplantısına uyuş- 


turucu etkisindeyken katılmıştı. 
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En sevdiği anıları: Çocukken G.I. Joe oynamaları. En sevdiği anı olmasa da, Sicilya'dayken tanıklık 
ettiği bir cenazeden çok etkilendiğini biliyoruz. 

Diğer Bilgiler: Baldırından tükenmez kalemle ya- 


ralandığını biliyoruz. Her sabah koşuya çıkıyor ve 
dört kez kanal tedavisi görmüş. 


DAVID FİSHER 

Tam Adı: David James Fisher 

Yaşı: 31 

Medeni Hali: Bekar. Polis memuru Keith Charles 
ile ilişkisi, kişisel tarihinde önemli bir yer tutuyor. 
Seneler önce, ailesinin özellikle de babasının çok 
sevdiği Jennifer Mason adlı bir kadınla nişanlıydı. 
Asıl ayrılma nedenlerini bilmiyoruz, ama David'in 
gay olmasının etkili olduğunu tahmin edebiliriz. 
Hem Jennifer hem de babası, David'in gay olduğunu biliyorlardı. 

Mesleği: Fisher & Sons aile şirketinde Sertifikalı 
Cenaze Müdürü. 

Kardeşleri: Erkek kardeşi Nate (35) ve kız kardeşi Claire (17). 


SEZON FİNALİ 


29 MAYIS 


Diğer Aile Üyeleri: Annesi Ruth ve teyzesi Sarah. 

Çocukluğu: Rurh'a göre, David ona çok az sorun 
çıkartan, çok mutlu ve sessiz bir bebekmiş. David'in 
kutsanması, Sr. Barts Kilisesi'nde gerçekleşmiş. 
Nate, küçük bir çocukken David'in temizlik takınusı yüzünden oyuncaklarının kıyafetlerini çıkarıp 
onlara duş yaptırdığını hatırlıyor. Gençken orman- 
da kaybolmuş. Ertesi sabah bir mağaranın içinde 
bulunmuş. Kilisede çalışmış ve 17 yaşındayken, Hıristyan Bowling Ligi'nde Gençler Eyaler Şampiyonu olmuş. 

Kişiliği: Ruth gibi biraz “kontrol takıntılı” olsa da 
ilerleme kaydediyor. Diğer insanlara soğuk ve uzak 
davranmasının asıl nedeni, çocukluğundan beri ona 
günah olduğu öğretilen, gizlediği eşcinselliği yüzünden kendinden nefret ediyor olması. 

Gizli yaşantısını bastırdıkça, tek gecelik ilişkilerle 
kendine daha fazla zarar vermeye başladı. Geçtiğimiz sezon içinde David, ailesine ve dünyaya açılarak ve Tanrı'nın onu kiminle ilişkiye girmeyi seçerse seçsin seveceğini kabul ederek büyük adımlar attı. Bazı yönlerden eski David olsa da çok daha açık 
ve mutlu olduğu kesin. 

En Büyük Pişmanlığı: David hep hukuk okumak 
istiyordu, ama Nate genç yaşta evden ayrılınca 
planları alt üst oldu. Evin tek oğlu olarak kalınca 
Fisher & Sons Cenaze Evi'nde çalışmak için bu hayalinden vazgeçti. Bu konuda her zaman Nate'i 
suçladı. 

En Gurur Duyduğu Anısı: Bir Pazar sabahı platformdan tutucu kilisesine eşcinsel olduğunu açıklarken. Diyakozluğu bırakma konusunda zorlansa 
da daha sonra bu kadar geri kafalı insanla çevrili 
olmaktan rahatsızlık duyduğu için ayrıldı. 

Diğer Bilgiler: David, Cenaze Yöneticisi Ruhsatı 
Sınavı'na ilk girişinde geçememiş. İnternette adını 
vermesi gerektiğinde ya da bir gecelik ilişki yaşarken (yaşamaya çalışırken mi demeeli acaba) adının 
Jim olduğunu ve Boston'lu bir avukat olduğunu 
söylüyor. David, bu ay izleyeceğimiz bölümde Marc 
Foster adında ölümüne dövülmüş genç bir eşcinsel 
adamın vücudunu onarana kadar, ciddi yüz düzeltmelerinde pek başarılı değildi. Bu durumun farkındaydı, ama kabul etmekte zorlanıyordu.) 

Güncel Olaylar: Sahip oldukları cenaze evinin 
Kroehner Hizmetleri tarafından satın alınmasını engellemek için çabalıyor. Nate'in eve dönüşünden 
sonra aralarında bir dönem sorun yaşanmış olsa da 
şimdilerde ilişkileri rayına oturuyor. 
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SORU: Hangi şirket Fisher & Sons'ı satın 
almak ve bünyesine katmak istiyor? 

a) Eternal Journey 

b) Kroehner 
her pazar 23:00 & Blüek Bok 


SIX FEET |x5........... 
U N D E R e e 


SORUYU DOĞRU YANITLAYIP 

10 MAYIS'A KADAR POSTAYA VEREN 
İZLEYİCİLER ÖDÜLLER KAZANACAK 
m İlk 15 izleyiciye 

SIX FEET UNDER SOUNDTRACK 

Dizinin ruhuna uygun şarkılar. 

m İkinci 15 izleyiciye 

SIX FEET UNDER TİŞÖRTÜ 


Özel günlerde giymek için. 


CNBC-e DERGİ 
Eskibüyükdere Cad. No: 61 USO Center 
80660 Maslak / İSTANBUL 


m Üçüncü 15 izleyiciye 
SIX FEET UNDER ŞAPKASI 
Hem spor, hem ciddi. 


SIX 


eleme e ale mala nini 
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her pazar 19:30 


JERRY SEİNFELD'İN BABASI MORTY'Yİ CANLANDIRAN 
BARNEY MARTIN YAŞAMINI YİTİRDİ 


New York'ta çalışan bir polis memu- 


ruyken, gösteri dünyasına katılan ve 
Jerry Seinfeld'in babası Morty rolüyle tanınan Barney Martin, 82 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir hasta olan Marün, 3 Marı 1923'te New York'ta doğmuştu. 

İkinci Dünya Savaşı'nda ABD ordusuna katılan Barney Martin, savaşın ardından 20 yıl sürecek polislik kariyerine başladı. Bulduğu her fırsatta insanları güldüren bir memur oldu. Özel gecelerde sahne aldı ve 1950'lerde bazı şovların metinlerini yazmaya 
başladı. 1968'de Mel Brooks'un davetiyle The Producers'ın kadrosuna dahil oldu. Şansını iyi kullanan Martin, 
bu sayede Broadway'in kapısını araladı, çeşitli müzikaller- 
de rol aldı. 1990'larda TV şovlarında görünmeye başladı. 

Bu sırada Seinfeld'de Jerry Seinfeld'in babası rolü için 
uygun isim bir türlü bulunamıyordu. Martin, bu rolü canlandıran üçüncü isim oldu; ama diğer isimlerin gölgesinde 
kalmayarak “Jerry'nin babası? olarak kabul edildi. 


a 


her cumartesi 24:00 Sowih Park'tan biraz para kazandığınızı tahmin 
ediyorum. Onları harcamak için vaktiniz oldu mu? 


S O U TI H P YAN R K Trey: Ev aldık. 


Matt: Evet, evlerimize çok para harcadık. 


TREY PARKER VE MATT STONE'LA Trey: Ve ben bir Steinway piyanosu aldım. 14 ya- 
SERVETLERİ ÜZERİNE KISA BİR şımdan beri bir tane istiyordum. 


Yani piyano çalıyorsun? 
SOHBET ” Trey: Evet, bu benim ana olayım. 

Matt: İnsanlar “Yani, çalıyor musun?” diye soruyor. 

Trey: Evet, sanki 100 bin dolara bir'piyanoyu dekorasyon için alacağım. 

Matt: Ama bunu yapan insanlar var. 

Yeni araba aldınız mı? 

Trey: Hâlâ eski arabalarımız var. Bir Mercedes almam gerektiğini düşünüyorum, ama eşcinsel gibi gö- 


rünmek istemiyorum. 
Artık insanlar sizi tanıyorlar mı? Size gelip “Aman 


pi 


Tanrım, Kenny'yi öldürenler!” diyen oluyor mu? 
Matt: Çok can sıkıcı olabiliyor. Kafamızı kazıtmayı 
düşünüyoruz. 
Trey: Evet, sanki bunun yararı olabilirmiş gibi. 


Te SO 


€ s0 


“2 


CNBC-e 


www.cnbce.com 


Şehrin karanlık yüzü havaların ısınmasına aldırmadan bütün cesaretini göstermeye devam ediyor. 
“Ölü Denizin Dümencisi” de yolumuzu bulabilelim 
diye aklında kalan hikayeleri anlatmaya, bize en yakın mekana geliyor. 


| Pencerenin kenarına yaslanıp, yaz günü yağan 


ÖLÜ DENİZİN DÜMENCİSİ 


LUKE HAİNES 


HAİNES, 19 MAYIS'TA İSTANBUL'DA 
YİNE DE TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAMAK GEREK... 
BİR AKSİLİK DE ÇIKABİLİR VE SADECE 'DÜNYANIN SONU' DA GELEBİLİR 


yağmurun acımasızlığına lanet eden insanların buruşan suratlarına bakıp göz kırpabilirsiniz. Nasıl olsa perdenin arkasından sizi kimse göremez. Aklınıza takılan tüm senaryoların kötü sonlarından saklandığınız günlerin apartmandan gelen yemek kokularıyla karışan sıkıntısı, pencereye yansıyan mü- 
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Bas Gapital 
ğe“ 


# 


zik setinin görüntüsüyle son bulur. Etrafa dağılmış 
albümlerden hangisine elinizi atarsanız atın, sadece bir tek şairin sizi bu dertten kurtaracağını görürsünüz. Luke Haines! 

İngiltere'nin yağmuru eksik olmayan havasını 
soluyan bu kişinin anlattıkları, farklı şehirlerde de 
olsanız size hiç yabancı gelmez. Onunla havaalanında buluşabilir (Meet Me Aş The Airport), dünyanın sonunun geldiğini hiç telaşa kapılmadan kabullenir (/4's Only The End Of The World), ışıkları söndürüp aklınızdan geçen tüm hatıraların resmini çizersiniz sağa sola (L/ghis On?). 

Senenin sonu yaklaşırken İstanbul'da artan *ecnebi müzik grubu nüfusu? artık bizlerin de yüzünü 
güldürebiliyor. Rivayetlerle başlayıp doğruluk payının artmasıyla oluşan etraftaki heyecan kokusunu bir kenara itin. Hiç keyfinizi bozmadan eskiler- 
den bir Baader Meinhof, The Auteurs veya bir 
Black Box Recorder albümü dinleyin. O, büyük 
afişlere adı veya resminin basılıp basılmadığına aldırış etmeden, tüm sakinliğiyle üzerine geçirdiği ceketinin düğmelerini ilikleyip konserin gerçekleşeceği 
alana gelip sevenleri- 
nin arasına karışacaktır. Gecenin ilerleyen 
saatlerinde, o birkaç 
adım ötemizde, yeni 
albümü The State Funeral of Winston 
ChurchilPin adını bile 
unutup eski ve yeni 
şarkılarını söylerken göreceğiz Luke Haines”i. 

Yazdığı şarkı sözleriyle ortaya çıkan dehası yüzünden elini attığı her proje sonrasında onu takip 
ettiğimiz adım sayısını sıklaştırdığımız Haines'ın 
bu konseri, 19 Mayıs'ta İstanbul?da gerçekleşecek. 
Yine de tedbiri elden bırakmamak gerek. Çok ufak 
bir aksilik de çıkabilir, “Sadece Dünyanın Sonu? da 
gelebilir. 

Radyo Eksen'in internet sitesi www.radioeksen.com'dan konser gününe kadar detaylı bilgileri 
alabilirsiniz. 

Gülşah Güray 
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WwWWww.radioeksen.com 


RADYO EKSEN EN İYİ 10 


01—HOUSEOFLOVE........... GOTTA BE THAT WAY 
02 — JULLETE AND TNELİCKS....... COMIN' AROUND 
03— NINEINCHNAJLS........ THE HAND THAT FEEDS 
M—PATRCKWOLF.................. THE LIBERTİNE 
05 MOTEEGGRUE > SICK LOVE SONG 
00 AUDİOSLAVES e e BE YOURSELF 
07 GORULLAZ e FEEL G00D INC 
08 - SYSTEM OFA DOWN . BRING YOUR OWN BOMBS 
OE WEEZERE era e BEVERLY HILLS 


10— THE WALLFLOWERS ...... THE BEAUTIFUL SİDE... 


ROCK TARİHİNDE BU AY 


1979 The Who, Keith Moon öldükten sonraki ilk konserini 
Rainbow Theatre'da verdi. Gruba davulda Kenny Jones 
eşlik etti. (2 Mayıs) 

1978 Bob Dylan'ın Earls Court'ta vereceği konserin 90 bin 
bileti 8 saatte satıldı. (7 Mayıs) 

1990 Los Angeles'ta bir çerez markası, Tom Waits'in 
şarkısını reklamlarında izinsiz kullandığı için 2.5 milyon 
dolar tazminat ödemeye mahkum edildi. (8 Mayıs) 

1962 Beatles EM! Plak Şirketi ile anlaştı (9 Mayıs) 
1981 Bob Marley öldü (11 Mayıs) 

1977 Pink Floyd, ilk kuadrofonik konserini Portland 
Kolezyum'da verdi. (12 Mayıs) 

1982 Eddie Clarke, Motorhead'den ayrıldı yerine Brian 
Robertson geçti (14 Mayıs) 


"İhtişam içinde 
ölmeyeceğim kesin!" 
Bily Corgan 
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KLASİK SAHNE 


(010) 


Iris, 28 Mayıs, Saat 19 


Best Supporting Actor | 


Jedi DENCH 
Jim BROADBENT 


Kate WINSLET 


IRIS 


“One Of The Best 
Films Of The Year!” 


“Extraordinary!” 


“A XXX 
Trlumphi” 


IRIS 

Yönetmen: Richard Eyre 
| Oyuncular: Judi Dench, Kate Winslet, Jim Broadbent, Hugh Bonneville. 
© Yapım Yılı: 2001 Süresi: 87 Dakika 


PROGRAM SUNUCUSU: Felsefe kitapları yanında 
oyun ve şiirler de yazmış olmasına karşın, edebiyat 
dünyasına kazandırdığı en önemli eserler romanları 
olmuştur. Iris Murdoch, döneminin en önemli İngiliz roman yazarı olarak tanınmaktadır. 

(Ünlü yazar Iris Murdoch, bir programa katılmak 
üzere bir TV stüdyosuna gitmiştir. Üzerinde garip 
bir şaşkınlık vardır. Kendisini karşılayan görevliyle 
birlikte çekimin yapılacağı stüdyoya gider. Program 
sunucusu, onun yazarlık serüvenini anlatan bir tanıim sunmaktadır. Iris, stüdyonun yanında onu dinler ve ekranda, kendisiyle gençliğinde yapılınış röportajları izler. Iris olağanüstü şaşkın görünmektedir. Alzheimer'a dair hiçbir kuşkuları olmadığı için, 
yaşadığı boşluğa da bir anlam veremez. Bir süre sonra Iris'i, röportajın gerçekleşeceği stüdyoya alırlar.) 
SUNUCU: Romanlarınızda dil kullanımını son derece titiz olarak uygulayan bir yazarsınız. Sizce dilimizin değerini yitirdiğini söyleyebilir miyiz? 

IRIS: Okuma, yazma ve dilin korunması... Ve... Sahip olduğu etkinlik ve güzelliğin korunması insanoğlu için çok büyük önem taşımaktadır. 

(Iris konuşurken biraz tutuktur.) 

IRIS: Çünkü bu, doğrudan düşünce ile ilişkilidir. 
Eğer çocuklar eğitilmezse... 

(Iris donup kalır. Boş boş çevreye bakmaktadır. Surnucu ve rejidekiler ne olduuğunu anlayamamış, 
Iris'in konuşmasını beklemektedir. Uzun süren sessizliğin ardından, Iris tutuk bir ifadeyle sorar:) 
IRIS: Ne demiştiniz? Soru neydi? 

SUNUCU: Dilin önemini sormuştum... 

is, anlamayan bir ifadeyle bakar. Bildiği ber şeyi 
unutmuş gibi görünmektedir. Sahne biter. Bir sonraki sahnede, Iris'i stüdyodan çıkmış, kent merkezin- 
de görürüz. Kaldırımda durmuş, panik içinde sağa 
sola bakmaktadır. Metrodaki insan kalabalığı arasında yürürken gördüğümüz Iris, bir sonraki sahnede evin kapısını açmış, olağanüstü heyecanlı, John'a 
seslenmektedir.) 

IRIS; John! John! 

(Yatağında, kucağındaki daktiloyla yazmakta olan 
John, Iris'in sesinden çok endişelenir ve hızla yataktan kalkarak kapıya doğru koşar.) 

JOHN: Iris? 

IRIS: John? 

(Merdivenin başında buluşurlar.) 

IRIS: Buradaymışsın. Sonunda geldim. 

JOHN: Ne oldu? Beklediğimden erken geldin. 

IRIS: Doğruca eve geldim. Neden orada olduğumu 
bilmiyordum. 

JOHN: Bir röportaj yapacaklardı. 

IRIS: Ne röportajı? 

JOHN: Bilmem. 

IRIS: Ben de bilmiyorum. 

JOHN: Sonra da yayıncınla görüşecektin galiba. 
IRIS: Geldim işte. 

JOHN: Çok daha geç geleceğini sanıyordum. 

(Bu arada, evin içinde dolaşmaktadırlar. Iris, sinirli 
hareketlerle paltosunu çıkartmaya çalışırken durmadan yürümekte, John da onu takip etmektedir.) 
IRIS; Norah aradı mı? 

(John, hafif bir gülümseme ve şaşkınlıkla yanıtlar bu 


soruyu.) 

JOHN: Iris, Norah öldü. 

IRIS: Öldü mü? Çok üzücü. 

(Iris o kadar doğal bir tepki verir ki, John'un yüzündeki ifade şaşkınlıktan, korkuya dönüşür.) 

IRIS: Her neyse... Ed olmalı. Neden? Evet, kitabım! 
John, korkuyla Iris'i dinlemektedir.) 

IRIS: Sonra da geldim işte. 

(Yaşanan bu olaydan sonra, ünlü yazarın hayatında 
yeni bir dönem başlayacaktır.) 


www.sarar.com 


ABD 


Almanya 


Avusturya 


BAE 


Belçika 


Bulgaristan 


Çek Cumhuriyeti 


Hindistan 


Hollanda 


İspanya 


İsrail 


Kazakistan 


K.K.T.C. 


Lübnan 


Macaristan 


Rusya 


rdün 


Ne Programları ay boyunca takip edebilmek için, Yayın Akışı 
CNBC-e aylık yayın a kışı PROGRAMDAKİ ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLERİ wnw.cnbce.com adresinden öğrenebilirsiniz 
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1 Mayıs 2 Mayıs 3 Mayıs 4 Mayıs 5 Mayıs 6 Mayıs 7 Mayıs 
pazar pazartesi salı çarşamba perşembe - cuma cumartesi 
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© 08:30 - ALL GROWN UP 08:00 - RUGRATS 
EN 0830 -MYUFEASA 
0830 - CATDOS semiz re ali TEENAGEROB0T 
18:00 - SPONGEBOB — fani — — 0890 - HEY ARNOLD 
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1030 - ROCKO'S ye EE pa me 10:05 - SPONGEBOB 
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ANGRY BEAVERS 


CATDOG 


JİMMY NEUTRON SPONGEBOB ROCKO'S 17:00 - COLD CASE 
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DESPERATE 
HOUSEWİVES 


CSENY 


18:30 - ALL GROWNUP | 18:30 - HEY ARNOLD 18:30 - RUGRATS 18:30 - WILD 18:30 - MY UFE AS 
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DESPERATE 
HOUSEWIVES 


19:30 - SEİNFELD 
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TROP TARD 
(100 LATE) 


REPO MAN FAMİLY ÜFE SNEAKERS STAND BY ME 
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11 Mayıs 12 Mayıs 13 Mayıs 14 Mayıs 15 Mayıs 
çarşamba perşembe cuma cumartesi 


07:00 - CHEERS 07:00 - CHEERS 


0800 - RUGRATS 08:00 - WİLD THORNBERRYS i 
0830- MYUFEAS 
.ATEENAGE ROBOT 
0300 - HEY ARNOLD 
0930 - JİMMY NEUTRON 
1000 - SPONGEBOB 
SAUAREPANIS. 

1030 -R0CKO'S 
MODERN LİFE 


mı 


onomı 
onomı 


11:00 - SIMPSONS 


K 


ek 


THE HİGH COST OF UVING 
1400 - LİSTEN UP 
- CRACKING UP 
15 0STO| 
16:00 - MISSM 


ekono 


/ONVOY 


ANGRY BEAVERS CATDOG JİMMY NEUTRON ROCKO'S 17:00 - COLD CASE 
MODERN LİFE 
DESPERATE 


18:30 - ALL GROWN UP | 18:30 - HEY ARNOLD 18:30 - RUGRATS 18:30 - Wi 1830 - MYUFE AS HOUSEWIVES 
A TEENAGE ROBOT 


JOEY 


CHEERS CHEERS CHEERS CHEERS 
19:30 - SEİNFELD 


19:30 - SEİNFELD 


ROXANNE 


THE X-FİLES DESPERATE THE X-HLES 
HOUSEWİVES 


PARENTHOOD 


SIK FEET UNDER ” ç 27 28:15 - BUFFY SİX FEET UNDER 
: THE VAMPİRE SLAYER 


00:30 - MALCOLM 0: M |0020-MISSMATCH 30 - 44 ING OF Gl $ | 00:10- SOUTH PARK 
1 Or:1 1:00 - - BODY LOVES 


00 


PERATE 


01:30 - BOSTI 

02:30 - Lİ VENT NOUS 

EMPORTERA 
5 OF n 
DY LOVES 


01:00 - 06 


STON PUBLIC 
- CHEERS 


Programları ay boyunca PR elm diği YE Dn nı dergiden kopartıp, saklayabilirsiniz. 


16 Mayıs 17 Mayıs 18 Mayıs 19 Mayıs 20 Mayıs 21 Mayıs 23 Mayıs 
pazartesi salı çarşamba perşembe cuma cumartesi pazartesi 


07:00 - CHEERS 


- SIMPSONS 11:00 - MALCOLM IN 

- SEINFELD THE MİDDLE 

- HOUSE CALLS 11:30 - ACCORDING TO JIM 
- USTEN UP 12:00 - GİLMORE GIRLS 

- CRAÇKING UP 1800- ER 

00 - THE X-HLES 14:00 - THE KİNG OF GUEENS 
14:39 - THE KING OF 00 - MİSS MATCH 14:30 - EVERYBODY LOVES 
OUEENS RAYMOND 

15:00) - WİTHOUT A TRACE 15:00 - THE 4400 

16:00 - TEACHERS 16:00 - COMPANY MAN 


ANGRY BEAVERS CATDOG JİMMY NEUTRON SPONGEBOB yi MODERN 17:00 - COLD CASE 
DESPERATE 
CSE NY HOUSEWIVES 
1830 - ALL GROWN UPİ 18:30 - HEY ARNOLD 18:30 - RUGRATS 18:30 - WILD 18:30 - MYLIFEAS 
THORNBERRYS A TEENAGE ROBOT 
CHEERS CHEERS 
v THE KILLING 


BOSTON PUBLIC DESPERATE 
BÜYÜK FİNAL HOÜSEWVES 


konomı 


13:00 - EVERYBODY LOVES 
RAYMOND 
l 30 - ACCORDING TO JIM 


ekonomi 
ekonomi 
ekonomi 
ekonomi 


el 


BUFFY THE 
VAMPİRE SLAYER SIX FEET UNDER 
SEZON FINALI 


- ACCORDING TO JIM 30 - MİSS MATCH THE SIMPSONS 24:00 - THE KING OF GUEENS 24:00 - SOUTH PARK 00 - COLD CASE 0030 - MALCOLM 
01:30-ER CRACKING UP 0030“ EEE ED LOVES 00:30 - SIX FEET UNDER “THE X-FİLES IN THE MİDDLE 

P 30 - PAN TADEUSZ 01:15 - THE 4400 v 01:30 - OUADROPHENIA - CSENY 01:00 - USTEN UP 
- BOSTON PUBLIÇ HOUSEMIVES 30 - MİSS MATCH il 03:30 - THE X-HLES - SIK FEET UNDER 0130 - THE O.C. 

NN DEFLORETTE | 0200- CHEERS “ER Bi p LY, S 04:30 - BUFPY - COMPANY MAN 0230 - KRAJINKA 

0430 - MALCOLM 02:30 - PLAYING MONA LISA - CHEERS DEEPLY 02:30 - THE MIGHTY OUINN THE VAMPİRE SLAYER - JOEY 0430 - MALCOLM 
IN THE MİDDLE 04:30 - ACCORDING TO JIM 0430 - THE SIMPSONS (04:30 - THE KING OF GUEENS 05:30 - THE KILLING - SEINFELD INTHE MİDDLE 

0500 - USTEN UP 05:00 - JOEY 0500 - CRACKING UP 05:00 - EVERYBODY LOVES 0500 - USTEN YP 
- BOSTON PUBUC 05:30 - DESPERATE 0530- THE 4400 RAYMOND 0530 - THEO.C 
0630 - CHEERS HOUSEWIVES 0530 - CHEERS (05:30 - GILMORE GİRLS 0630 - CHEERS 

06:30 - CHEERS 0630 - CHEERS 


Ve 


CNBC-e aylık yayın akışı 


www.cnbce.com 


24 Mayıs 25 Mayıs 
salı çarşamba 


26 Mayıs 27 Mayıs 
perşembe cuma 


28 Mayıs 
cumartesi 


29 Mayıs 30 Mayıs 31 Mayıs 
zar zartesi salı 


(08:00 - RUGRATS 0800 - WILD THORNBERAYS 
0830- MYUFEASA 0830 - OWN UP 


08:00 - HEY ARNOLD. 0430 - CATDOG 
(0-30 - JİMMY NEUTRON 10:00 - SPONGEBOB 
10:00 - SPONGEBOB SOUAREPANIS 


1030 - ROCKO'S 
MODERN LIFE 


CATDOG JİMMY NEUTRON SPONGEBOB ROCKO'S 17:00 - COLD CASE 


MODERN LİFE 


ANGRY BEAVERS CATDOG 


DESPERATE 


18:30 -HEY ARNOLD 18:30 - RUGRATS 18:30 - WİLD 


THORNBERRYS 


MY LIFE AS A TEENAGE 
ROBOT 


18:30 - ALL GROWN UP | 18:30 - HEY ARNOLD 


CHEERS 


CHEERS 
SEİNFELD 


DESPERATE 
HOUSEWİVES 


GİLMORE GİRLS DESPERATE 


THE 4400 > > 
SEZON FİNALİ THE X-HLES HOUSEWIVES 


GATHERİNG STORM 


AUSTİN POWERS MALCOLM X THE PEOPLE THE KING OF COMEDY 


UNDER THE STAİRS 


Malcolm X 


00 


BUFFY THE 
VAMPIRE SLAYER 


SIX FEET UNDER 
SEZON FINALI 


23 


00 


Ss 
© 
. 
© 
e 
© 
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| 

| 
7 
5 


BEKİ $nusaranmı Sürükleyici. Beko Plazma TV. 


Bekohizmetmerkezi (elektronik) 444 1 414 0212 873 3 636 www.beko.com.ir 


BEKO 


Dünya markası. 


